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Doğu Perinçek, "Türkilantısında özetle şunları 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L 4 iğ "Ecevit Hükümeti ülke-SU SAHTE mizin meselelerini çözme fırsatını 15 ay içinde tamamen harcamış bulunuyor. Yurdumuzun içine düştüğü zorlukların üs- 
(Devamı sa.7, sü.1'de) 


Türk-İş Genel Kurulunda, bölücülüğü İstifa eden “Orta Doğu'daki karşıt öç CHP'li. e $ A güçlerin körüklediğini” söylemişti tm PR E AUA işçilerin maaşlarını gaspeden Yusuf Ermn r S Kür a a ği zmir de i 


nereden geliyor? 


Milli Güvenlik Kurulu'nun sıkıyönetimin uzatılması ve genişletilmesiyle ilgili açıklamasında şu satırlar yer alıyor: 

"Ortadoğu'daki son gelişmelerin de etkisiyle, ülkemize yönelik tertip ve kışkırtmalar arttığından, bölücü akımlara karşı ve özellikle bazı sınır bölgelerinde yeni önlemler alınması ve sıgiz, İzmir'de yeğeni Diyarbakır Belediye Mec- 


daha çok içerden >: | bir Dev-Solcu yakalandı 


ve "Buraya istirahat etmek üzere geldim. Diğer 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So Aydınlık 


meclisi 


ticareti ve ideolojik mücadele 


Ben devrimcilerin birliğinin, birleşik işçi cephesinin bir ön adımı olduğunu düşünüyorum. Devrimcilerin ayrı ayrı bayraklar altında yürüyüp, birlikte vurmasından yanayım. Ayrıca bu birlik içinde tam bir örgütsel bağımsızlık gerçeğini kabul eden grupların yanında her an yeralmaya,savaşmaya hazırım. Türkiye" de devrimcilerin birliği için gerçekten mucadele eden gruplar vardır. 
Gelecek onlarındır. 

Birliği sağlamanın yolu ideolojik mücadeledir. Bu hareketleri temsil eden kişiler hakkında ve grupları hakkında, onların burjuva karakterini açığa vurmak için olaylar üzerinden hareket ederek, onların "kötüniyetliliği", "sahteliği" hakkında yazılar yazmak, dedikodular yapmak, skandal ticaretini meşrulaştırmak anlamına gelmez. Bu, görüş ayrılıklarına ilişkin bir mücadeledir. 
Diğer gruplar aşağılanarak, onlar hakkında "tekkeler yılalsın" zihniyetinde yayın yaparak, birlik değil, ancak düşmanlık sağlanır. 

Dünya devriminin geçmişi zengindir. Hiçbir marksist diğer grupları eleştirirken, skandal ticaretine başvurmamıştır. Lenin, anarşistleri eleştirirken, bunların küçük esnafı, bakkalı soyduğunu Menşeviklerin karşrdevrimci hainler olduğunu, sosyal devrimcilerin "anarşist" olduğunu vaaz etmedi. Onları hiçbir zaman aşağılamaya çalışmadı. Onlarla arasındaki görüş ayrılıklarını ortaya koydu. 

”Kişilerin niteliği ve nareketleri konusunda kongrenin dışında konuşmak ve dedikodu yapmak bana son derece yakışıksız ve hayasızca bir iş olarak görünüyor. 

" „Kongre dışında böyle dedikodulara sarılarak savaşmak, skandal ticareti yapmaktır. 

"Ben herhangi bir kimseye leke sürdüğünüz düşüncesini, her hangi bir kimseye hakaret etmek, onu küçük düşürmek isteğimiz düşüncesini kesinlikle red ediyorum. ... Siyasal görüş ayrılıkları, karşı tarafı vicdansızlık, hilekarlık, entrika ve yakın bir parçalama havası içinde daha sık duymaya başladığımız böyle nazik deyişlerle suçlamaya dayanarak olayları yorumlamaya insanlar yöneltilmemelidi” Buna izin verilmemelidir. 
Çünkü böyle bir davranış en hafifinden mantıksızlığın en aşırısı olur! 

(Bir Adım İleri, İki adım geri sf.177-181, Lenin) 

Marksist ilke açık, olayları, örgütlü isen yüksek bir organa açıklanır. Başka bir hareketle ilgili bir mesele ise, dostça o harekete bildirilir. 
Yoksa öyle ulu orta suçlamalara girişmek çıkar yol değildir. 

Sizin yaptığınız nedir? "Emeğin “Birliği'ne yoğurt taşımaktan yorulmuş köylülerden, İsmail Bilen" in dağıttığı dolarlardan, MLSPB'nin gangster örgülü olduğundan söz ederek, buna benzer yayınlarla, böyle bir baskı döneminde yola çıkmak kimin çıkarınadır? 

... Kendine göre soylu amaçları için, soysuz araçlara başvurup gittikleri yer, kendileri farkında olmasalar da burjuvazinin siyasi misyonluğudur. 

Aydınlık bu yolu seçmiş, ne ilk, nede son örgüttür. 

Aydın Çelik 


ANADOLU BASINI 3 


Mektubunuzun  Kısaltılmadan vayınlanmasını istiyorsunuz. Eğer bir kısmını alıp yayınlayacaksanız, hiç yayınlamayın diyorsunuz. Biz yine de hoşgörünüze dayanarak, yer darlığı nedeniyle mektubunuzu kısaltarak yayınladık. Troçki'nin asılsız suçlanıp suçlannıadığı konusunu ilerde ele alacağımızdan burada yazmadık. 


Sayın Aydın Çelik, birliği sağlamanın yolu ideolojik mücadeledir diyorsunuz. Ama hemen arkasından kişilerin ve grupların burjuva karakterlerini açığa vurmak için örnekler vermenin "skandal ticareti" olduğunu söylüyorsunuz. 


“Bilinmeyen Sol" dizimizde açıkladığımız olaylar tek tük rastlanan hataların sonucu olsaydı, bu konu düşünülebilirdi. Ancak, dizimizde anlattığımız olayların benzerleri hemen hemen her gün basında, diğer gazetelerde yeralmaktadır. 
Bu olayların bir hata sonucu meydana gelmediğini bizzat bu grupların kendileri telefonlar &derek yada bildiriler çıkararak üstleniyorlar. 
Yani bu eylemler bizzat bu gruplar tarafından da saklanılmak istenmemekte, propaganda amacıyla kullanılmaktadır. Bunlar tek tek hatalar değil. bir siyasetin ifadesidir. 


Bu gruplar, eylemleri diğer gazetelerde "komünistler banka soydu" şeklinde yeralınca kızmıyorlar da biz açıklayınca hücum ediyorlar. 
Bunun nedeni bu eylemlerinin solculukla ilgisi olmadığını söylememizdir. Yani mesele bu olayı açıkladın, şu kişiyi tanıttın meselesi değildir. İleri sürdüğünüz gibi bu örgütleri "küçük düşürmek”, “aşağılamak" da sözkonusu değildir. 
Çünkü kendileri bu olayların "solu ne kadar küçük düşürdüğünü ve aşagılattığını" kabul etmemektedirler. 
Aksine bizden, sizin de skandal olarak nitelendirdiğiniz bu eylemleri kabul etmemizi istiyorlar. Bunun solculuk olduğunu iddia ediyorlar. 
Mesele budur ve ideolojiktir. 
Öyleyse kendilerinin bile savundukları bu olayları açıklamak neden skandal ticareti olsun? Aynı mantıkla MHP'nin yaptıklarını da açıklamamak gerekir. Ama diyeceksiniz “komandolar faşisttir. sonları teşhir etmek gerekir." Peki ne yapmış komandolar, sokakta adam vurmuş, zorla makbuz karşılığı para almış, ev basmış, davadan döneni vurmuş, Yani bu grupların yaptıklarının aynısını yapmış. 


Siyasetlerine bakalım. Kendi fikrinden olmayanın kafasını ezmek. Siyasetlerinin özeti budur. Eylemleri aynı, siyasetleri aynı, ama birisolcu, biri faşist. O halde nere sinde yazıyor solcu ya da taşıst oiduğu? Örgüt isminden başka neresin- den bellidir? 


YARIN: 


ACABA YETERİNCE UYARMADIKMI? 


È SESLENİYOR 


Tozanlı Gayret 
Ta Anadolu ; 


Şarkışla'da yayınlanan YENİ ŞARKIŞLAGazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Unutmaz: 


lor koşullarda işe başladık 


> 
Gülağ öz 
Şarkışla'da yayınlanan “Yeni ŞARKIŞLA" Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Unutmaz ile Haberler Müdürü Nizamettin Emirhan, kısa bir zamandır çıkarttıkları gazehavenan görüşlerini şöyle anlattılar. 


SORU— Yeni Şarkışla Gazetesi hangi gereksinmeden doğdu? 


CEVAP— Biz Sivas'ta gazete ve matbaa işleriyle uğraşıyorduk. Sarkışla'da önemli gelişmeler olduğunu, bir gazeteye ihtiyaç duyulduğunu söylediler. Biz Şarkışla'ya geldik. Gerçekten böyle bir eksikliğin olduğunu anlayarak Şarkışla Gazetesini çıkartmaya karar verdik, Zor koşullarda işe başladık. Bazı arkadaşlar ve Sivas gazete sahiplerinden borç para alarak matbaaya elektrik - li el pedalı aldık. Bu koşullarda matbaayı kurduk. Amacımız Şarkışla halkına hizmet etmektir. 


SORU—(iazetenin amacı nedir? 


CEVAP- Gazetenin amacı kısaca halkı birleştirmektir. Şarkışla halkını doğru taleplerde birleştirmeye hizmet etmek, halkın zararına olan şeylerle mücadele etmek ga- 
>etemizin görevidir. 


SORU— Güçlüklerle karşılaşıyor musunuz? 


CEVAP— Güçlüklerle karşılaşıyorduk. Neden dendi mi Şarkışla" 


da gazeteci nedir? Matbaa ne iş yapar, çoğu anlamıyor. Bir yere haber almak için gitsek bize "niçin adımızı soyadımızı öğrenmek istiyor, neden sorular soruyor?" diye kuşkulanıyorlar. Biz dilimizin döndüğünce herkese anlatmaya çalışıyoruz. 


SORU— Gazeteniz sadece Şarkışla'ya özgü mü, yoksa köy sorunlarına da eğiliyor musunuz? 


CEVAP— Eğiliyoruz. Köylere kadar gidiyor Şarkışla köylerinin taleplerini, isteklerini, sorunlarını gazetemizde yayınlanmasını, yetkililere duyurmasını istiyoruz. Y oksa gazetemiz Şarkışla'da birkaç ticarethane sahibinin reklamını yapmakla kalmıyor. Halkın her kesimi- ne eğiliyoruz. 


SORU— Kağıt sırmtısı çekiyor musunuz? 


CEVAP— Kağıdımızı tımız olmasa daha düzenli çalışıyiz. 


SORU— nedir? 


CEVAP— Hükümetten isteğimiz Anadolu gazetelerine yardımcı olsun. Gazetelerin yok olmasına göz yummasın. Kağıt sıkıntısı çekrremizi önlesin. Karaborsayı ortadan kai dırsın. Diveceklerim bu kadar. 


Hükümetten talebiniz 


karaborsadan alıyoruz. Bu gibi kağıt sıkın- 


ALKIN "umut''u 

Ecevit'in karma hükümetinin durumu bağımsız altı bakanın muhtırasıyla gün ışığına çıkmıştır. Şimdilik hükümet düşmemiştir, ama aldığı bu yara ile daha ne kadar ayakta kalabileceği belirsizdir. 

Ecevit, halkın ve bütün milli zümre ve sınıfların kendisine besledikleri güveni yitirmiş durumdadır. Sıkıntılar tümüyle halkın sırtına: yüklenmiştir. CHP, sırtındaki TKP kenesini söküp atamadığı gibi, faşist terör şebekelerinin esas kaynağına da gidememiştir. Dış siyasette izlenen denge çizgisi, her keresinde dış güçlerden herhangi birine teslimiyetle sonuçlanmış- 


tır. Ecevit'in "duvarın ö-, 


tesine geçme" tehditleri sonunda IMF'ye tam teslim olmayla son bulmuş, ama IMF gene de Ecevit" e İstediği desteği; yapmamıştır. Sonuç olarak umut dönemi artık kapanmış bulunuyor. 

Ecevit, başbakan olarak kuşkusuz sahte TKP yanlılarının CHP içindeki yıkıcı faaliyetlerinden haberdardı. Ama ne hikmetse hiç oralı olmamış, parti içinde gene bir denge kurmaya çalışmıştır. 
Sahte solcuların bakanlıkları o parsellemelerini gözardı etmiştir. Bu arada Rusya, artık stratejik bir saldırı durumundadır. 
Sıra Türkiye'yi de lokma lokma bölme siyasetlerine gelmiştir. Özellikle Doğu halkı üzerinde yıllardır uygulanan ırkçı ve şoven (o politikalar ve baskılar ezik ve kendi dilini konuşamayan insanlar üzerinde bu bölücü faaliyetlerin etkili olacağı bir zemin oluşturmuştur. 

Ecevit, milli ve demokratik güçler tarafından kendisine açılınış bulunan "sıkıyönetim" kredisini de gereğince kullanamamıştır. Anarşi dahil her şey çözüm bekli - yor. 


Altıların önerdikleri 


çare ne? 


Altılar muhtıralarında bu konuları kendi açıla- 


141-142. MADDELER 
KİMİ VE NEYİ ENGELLİYOR? 


M.Halim Spatar 


TİKP İstanbul il Başkanı 


rından ele almaktadırlar. 
Haklı kuşkuları dile getiriyorlarsa da muhtıra Türkiye'deki hakim sınıfların bugüne kadar düştükleri yanılgıların tıpkısını sergilemektedir. Önerdikleri iktisadi önlemler de, ülkeyi bu duruma getirmiş önlemlerden pek de farklı değildir. 

Biz bu yazımızda altıların 141-142. maddeler konusunda söylediklerini ele almak istiyoruz. 

Altılar muhtıranın önlemler bölümünde şunları söylemektedirler. o “Türkiye'nin kapılarını komünizme açacak olan, bugünden Türkiye Cumhuriyeti'ni bölüp parçalayıp yıkmayı oamaçlayanlara uygulanacak yegane (!?) 
müeyyideler olan Türk Ceza Kanununun 141 ve 
142. maddelerinin değiştirilmesinden vazgeçilmelidir". Daha ileride ise, "devletin Oo güvenliğinin sağlanması, ocumhuriyetin korunması ile ilgili Anayasa hükmünün askıya alınamayacağı", “...devletin güvenliğinin mutla- ka sağlanmasının gerektiği" öne sürülmektedir. 


Çakar-almaz antikomünizm silahı 


Muhtıracıların öncelikle üzerinde durulmasını istedikleri şeylerin başında işte bunlar geliyor. 
Hakim sınıflar halkın özgürlüklerini kısmak, düşünceyi. kilit altına almakla ülkeyi dikensiz bir gül bahçesi haline getirebileceklerini o düşlemişlerdir. Ne zaman başları sıkışsa kestirmeden “anti-komünizm" silahına başvurmuşlardır. Ama bu çakar.almaz, paslı silah, değişen bir Türkiye'de dertlere deva olmamaktadır. Dünya Sultan Süleyman'a da kalmamıştır, Milli Şef'e de, Menderes-Bayar diktatörlüğü- ne de, MC hükümetleri- ne de. Halkın mücadele- 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


SİLİFKE MERSİN 


sini sürgit bastırmak mümkün değildir. İnsanlar sürgit susturulamaz. 

Ülkemizde bugün her yurtsever insanm kavramak zorunda olduğu bir gerçek var. Artık Rusya' nın Orta Doğudaki stratejik atılımına koşut olarak, onun ülkemizdeki maşaları da ülkeyi efendileri hesabına bölmek, halkı parçalamak için harekete geçmişlerdir. 
Her ülkede olduğu gibi, böyleleri işçi sınıfımızın yiğit geçmişini ve mücadele mirasını gaspetmeye, o Sosyal-emperyalizm uşaklığını proletar- ya enternasyonalizmi diye yutturmaya çalışmaktadır. 

Bunlar, daha dün Çayanlara, Denizlere küçük burjuva devrimcileri, goşistler, Troçkistler diye küfrederlerdi. o Bugünse onları devrim kahramanları ve şehitleri diye müraicesine (o yüceltiyorlar. 
Maceracı eylemleri devrimcilik sanan irili ufaklı grupları pohpohluyor, sırası gelince de kullanıyorlar. Onları devrimcilerin, emekçilerin üzerine saliyorlar. Hakim sinıf ve zümrelerin, anarşinin günümüzdeki kaynağı Rusya ve maşası sahte TKP'yi ağıza almaktan ödleri kopuyor. Çareyi , anti-komünizm silahına sarılmakta, sopayı halkın kafasına indirmekte buluyorlar. 


Türkiye'nin en 
“yasal” partisi: 
TKP 


Bugün (o Türkiye'deki en "yasal", en "özgür" parti, sahte TKP'dir. Nerede bir kongre olsa, nerede bir sendika, bir oda genel kurulu olsa, TKP listeleri açıktan açığa dolaştırılmakta, gazetelerde bunların sözü edilmektedir. TKP çeşitli "devrimci" güçlerle itti- 


Demokratın özü sözü bir olmalı 


12 Nisan 1979 tarihli 
Aydınlık'ın Halkın Sesi köşesinde Silifke'den çalışarak okuyan bir öğrencinin yazısı yayınlandı. Adı Yavuz Kıraslan olan bu öğrenci şöyle diyordu: 


“Yevmiyelerimiz 100- 


, 125 lira. İşçinin günlük 


emeği karşısında patronlar yüzbinler kazandığı halde işçinin emeği verilmiyor... Ayaklarını çapa kesse patron sorumlu değil, üstelik 10-15 yev- 


miyeyle tedaviolamazsın. 


butin bizi sömüren bu ağaları ve parababalarını kınıyor, bir gün sosyalist topluma kavuşup herkesin haklarının eşit verileceğine inanıyoruz." 

Evet, böyle diyordu ortaokullu arkadaş. 

Arkadaş, bu yazısından dolayı idarede saatlerce sorguya çekildi. 
Kendisine bir kağıt imzalatıp bu yazıyı kendi- nin yazmadığını söylemesini istediler. Ve bir daha idareden izin almaksızın hiç bir gazeteye, özellikle de Aydınlık gazetesine mektup yazmamasını söylediler. 

Okul müdürü okula her türlü gazete girdiği halde (Hergün, Tercüman, Saklambaç, Kelebek, Günaydın, Milliyet vs.) Aydınlık gazetesinin okula girmesini ya- 


saklamıştı. 

Urta öğretim disiplin yönetmeliğine göre bu suç unsuru taşıyormuş. Hakkını aramak suçsa orasını bilmiyoruz. 

Siz sayın Atatürk Ortaokul Müdürü, sorunlarm tartışılıp çözüm bulunmasına karşısınız. 

Buna hayır derseniz; ohalde niçin Aydınlık gazetesinin okula girmemesi için özellikle çaba harcıyorsunuz? 

Niçin ookulunuzdaki Aydınlık gazetesi okuyan öğrencilere baskı uyguluyorsunuz? 

Niçin gazeteye okulla ilgisi bile olmayan yazı gönderen öğrenciyi odanıza sokup büyük bir suç işlemiş gibi sorguya çekiyorsunuz. Ve kağıtsimzalatmaya çalışıyorsunuz? Fakat madalyonun öbür - yüzünü çevirdiğimizde İse* 

Halkın Kurtuluşçusu resim öğretmeni fotoğ- 


rafçılık kolunu soyup sogana çevirir... 

Resim öğretmeni dışarıdan adam getirtip öğrencilere saldırtır. 

Resim öğretmeni Okuldaki çetelerini öğrenciler üzerine saldırttı. 

Okulda zorla öğrenci lere Halkın Kurtuluşu dergisi satılır. 

Ukulda O öğrencilere not tehdidiyle Halkın Kürtuluşu derneğine makbuz kesilir. 

Öğrenciler birbirine düşürülür, "Kırtıl köylüleri değil mi, hepsinin Allah belasını versin de nir... VS, VS. 

Yoksa bunları bilmiyor muydunuz? Bilmiyorsanız biz söylüyoruz Verdiğimiz örnekler en küçükleri. İsterseniz örnekleri çoğaltabiliriz. 

Kendinize "ben demokratım" diyorsunuz. 
Öyleyse özünüz de, sözünüz de ir olsun. 

Nevzat Üçyıldız 


Silifke DLB üyesi 


necati güngör 
SEVGİ EKMEKTİR 


HİKAYELER 


i yeryüzü yayınları 


Isteme adi esi Pk 1384 Sirkeci IST 


Genel Doğıhm: TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 


fak kurmakta, kurulu ittifakları bozmaktadır. Bir köşede kıstırdılar mi kulağınıza eğilir, "Biz Türkiye'nin en eski partisiyizdir" deyip Mustafa Suphilerin, Şefik Hüsnülerin partisine el koyuverirler. "Her partide, her yerde bizim adamımız vardır” diye çalım satarlar. Fırsatını buldular mı, "Yaşasın Rusya" diye efendilerine bağlılık gösterisinde bulunurlar. 

Türkiye'de hem faşist cinayet şebekelerinin, hem de sahte solcu terör kumpanyalarının o güpe gündüz banka soymak, adam kaçırmak, cana kıymak, bombalı pankartlar asmak, sinemalara bomba koymak gibi başka yurttaşların kullanamadıkları "özgürlükleri" vardır. 
Üstelik bu özgürlüklerini devrimcilere, emekçilere, öğretmenlere, bilim adamlarına karşı kullanırlar. Parti binalarına Saldırmak, adam dövmek, kafa kırmak gibi bir "özgürlük"ü (o kullanmaktan! 
da çok haz ederler. Efendileri hesabına Maoculara kutsal savaşlar açarlar. 
Fiziksel olarak imha kampanyaları tasarlarlar. 
Gene efendileri hesabına tanksavar roketleri depolamak özgürlüğünden yararlanırlar. Yeşil takkeli bir yurttaş çıkıp iki laf etse yaka paça derdest edilir. Oysa yurdun birçok yerinde halkın dini duyguları sömürülür insanlar birbirine kırdırılır. Mezhebi şudur diye yurttaşlarımızın kafalarını kesmekte, klaşinkoflarla biçmekte "özgür" olan partiler, dernekler, gruplar, sözüm ona gizli örgütler halkımıza kan kusturur. 


Yasa metinlerinde 


yazılı olmayan “özgürlükler” 


Faşisti, sosyal-faşisti, Amerikancısı-Rusçusu fiilen dilediğini yapmakta, "özgürdür". Hem de bunlar hiç bir yasa metnin- de yazılı olmayan özgürlüklerdir. Tıpkı vurguncuların halkın sırtından kazanılan paralarla bir gecede bilmem kaç yüz bin lira yiyebilme, vergi beyannamelerinde asgari ücretin altında gelir beyan ederek her geçen gün daha da zenginleşme özgürlüğü gibi şimdiye kadar kimsenin kılına el süremediği "özgürlükler"'dir bunlar. 


Mussolini”'nkinden de beter edilmiş 141-142 


Oysa ki halkın, emekçilerin, aydınların ne örgütlenme, ne de düşünüp söyleme, yazma özgürlükleri vardır. Mussolini İtalyasınınicat ettiği 141-142 maddeler, 1936 yılında ceza yasamıza "'ithal” edilmiştir. Bizim daha da ileri giden yetkililerimiz, İtalyan yasa metnindeki “cebir” unsurunu yasadan çıkararak bu maddeleri faşist İtalya'dakin- den de beter hale sokmuşlardır. Bu yasalar, muhtırada sözü edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmayı amaçlayanlara karşı değildir. E mekçi halkımızın örgütlenmesini, söz ve yazı özgürlüklerini kısıtlamaktadır. 


Buna karşılık Rus maşası sahte TKP'nin "'malum" derneklerin içte dışta basılan bir sürü dergileri, Türkiye'de hiç bir 


partinin sahip olmadığı "Bizim Radyo", "TKP nin Sesi" gibi radyoları, klaşinkofları, tanksavar roketleri, bakanlıklarda ve devlet dairelerinde gävenilir mevkileri vardır. 
Ama nedense asıl mücadele hedefi olarak gösterilen emekçi halkımızdır, onun birçok demokrasi 


şehidinin kanıyla acılarla, hapislerle, sürgünler le, iki yüz yıllık bir mücadele ile kazanmış oldugu özgürlüklerdir. 


Bir ülkenin siyasi rengini belirlemek yalnızca o halkın görevidir 

Rus sosyal-emperyalizminin. Bilimsel Sosyalizmle bir ilgisi yoktur. 
Bilimsel Sosyalizm, devrimin her ülkenin kendi halkına düşen bir görev olduğunu savunur. Hiç bir ülke başka bir halka devrim götürmek, başka bir ülkeye devrim ihraç etmek, hele silah ve ücretli askerlerle devrim götürmek hak ve yetkisine sahip değildir. Bir sülke- nin siyasi renginin ne o- 


,lacağını belirlemek o ül- 


kenin halkına düşen bir görevdir. Bunu yapan, böyle hak ve yetkiler iddia eden Rusya, savaşın yeni kaynağı, günümüzün yeni sömürücüsü ve hegemonyacısıdır. 

Sosyal-emperyalizmin ülkemizdeki maşaları gerçekte 141-142. maddelerin kalkmasından çok, karargahlarının Türkiye" ye taşınmasını istemektedirler. 


Ülkemizde tek umut, halkımızın bağımsızlık tutkusudur 


Hakim sınıfların bütün teslimiyetçiliğine rağmen halkımız tutsak olmayı asla kabul etmeyecek, ülkenin bağımsızliğini sonuna kadar savunacaktır. Tek "umut" halkımızın o bağımsızlık tutkusudur. Yurtseverliği şoven milliyetçilik sanan hakim sınıflarımız, iki yüz yıldır her dönemin yükselen emperyalistine boyun eğmekten sabıkalıdırlar. Baştakiler Çarlik Rusyasına, İngiliz ve Fransız oemperyalistleri- ne, Alman Nazilerine, Amerikan emperyalistlerine kul-köle olmuşlar, halkımızı yabancılar hesabına Yemenlerde, Sina çöllerinde, o Korelerde, kırdırmışlar, her fırsatta ezmek yoluna başvurmuşlardır. Ama halkımızin bağımsızlık tutkusunu hiç bir zaman kıramamişlardır. En umutsuz bir dönemde tarihin ilk milli kurtuluş savaşını veren, halkımızdır. 

Bugün Türkiye'nin bütün yurtsever politikacıları, aydınları ve düşünürleri, dünyayı ve Türkiye'yi somut gerçeklerden yola çıkarak yeniden çözümlemeli, gereken sonuçları çıkarmalıdırlar. Bugün tarihin en kritik,en karmaşık ve en yoğun sınıf mücadelesi Rus sosyal-emperyalistlerine ve onların yerli uşaklarına karşı verilmektedir. Böyle bir durumda halkı €zmek yoluna gitmek, ülkenin kaderini hiçe saymak demektir. 

141 ve 142. maddeler, bütün anti-demokratik yasalar kaldırılmalı, Mussolini'nin yanına gönderilmelidir. Halkın özgürlükleri, ülkenin bağımsızlığının en büyük 


güvencesidir. Bunlardan korkmamalı, halka güvenmelidir. 

Halkı ezmek değil, 


halkla birleşmek, halkın yanında mevziye girerek demokratikleşmek, tüm bunalımların, tüm sorunların çözüm yoludur. 


lütfü oflaz 


Arkadaşımız Lütfü Oflaz seyahatte olduğu için yazısını yayınlayamıyoruz. Okuyucuları- 


mızdan özür dileriz. 


Gençlik içinde demokrasi ve fikir özgürlügünün sağlanması için faşizme ve revizyonizme karşı mücadelede şehit düştü, 

Ailesine . liseli gençliğe ve 50. Yıl Lisesi ca- 


miasma başsağlığı dileriz. 


NE AMERİKA NE RUSYA 


BAĞIMSIZ DEMOKRATİK TÜRKİYE GENÇLİĞE ÖĞRENİM ÖZGÜRLÜCÜ 


CAN GÜVENLİĞİ 


VEDAT 
ALİ ÇETİN 


1960-1979 


ANKARA 
DEVRİMCİ LİSELİLER BİRLİĞİ 


Türkiye halkının yiğit evladı ve üyemiz Vedat Ali Çetin faşizme ve revizyonizme karşı mücadelede şehit düştü. Anısı mücadelemize örnek 


olsun. 
Ailesine, 


NE AMERİKA NE RUSYA 


ve halkımıza başsağlığı dileriz. 


BAGIMSIZ DEMOKRATİK TÜRKİYE 


SEYRANBAĞLARI HALKEVİ 


Kardeşimiz 
VEDAT ALİ ÇETİN 


iki süper devlete karşı mücadelede şehit düştü, Anısı mücadelemizde yaşayacaktır. 


ELLİNCİ YIL LISESI ÖĞRENCİLERİ 


PETROL OFİSİ 
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1 — Çubuklu Depo Müdürlüğümüzde mevcut 
tahminen 50-60 ton arasında hurda demir teneke saç ve bilimum demir satışı yapılacaktır. 

2— İhale 10.5.1979 Perşembe günü saat 15.00 de kapalı zarf usulune göre yapılacaktır. 

3—Ofis 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 

4 — İhaleye ait şartname Petrol Ofisi Bölge 
Müdürlüğü Valikonağı Cad. No: 26 Nişantaşı adresindeki malzeme Şefliğinden bedelsiz te- 


min edilebilir. 


manlar "Gü imparatorlu! 
nımlanan, il emperyalist ülke - Su (eski dil). 2)Sıcak bölgelerde yetişen bir meyva - Resmi 0- larak kaydetme, kütüğe geçirme. 3) Milyarın bin katı-Bir nota, 4) Kimyada Ak- 
(inyum'un simgesi- Kana karışan zehirli maddeleri 


i batmayan olarak ta- 


denir 


kın, adaletli - harfin okunuşu - Tavlada bir. 


Boru sesi, ve hilal 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Uyarma, dikkatini çekme ) Saidi Nursi tarafından oluşturulan, şeriatı avunan, yasa dışı dini akım. 3) Bir renk - Bulaşıcı (eski dil). 4) Dilbilgisi kuralları, yazım - Basit ırmak taşıtı 5) Tersi bir şeyi bildirmek için verilen işaret, 6) Otla beslenen (hayvan). 7) Irksal, kavmi - Dahi- li, 8) Tersi mert, yiğit - Kural, 9) Sovyetler'in baskı ve 


(Basın: 13999-408) 


DUNKU 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


uanüm pang riir] 


ganar n 


zararsız hale getirmek için vücudun yaptığı maddelere Tersi kale duvarı - İç organ damarlarının yırtılmasıyla meydana gelir. 6) Tersi akılla ilgili, akli- 'Kötü' Karşıtı. 7) paranmbir yüzü - Tersi adalete uygun o-Bir soru eki, 8) İskambilde bir kağıt - Bir 


yönetimi altında olan bir azınlık cumhuriyeti. 10) İtalvan televizyonunun simgesi. 11) Bir uzunluk ölçüsü birimi - Kuzu sesi, 12) Eti lezzetli bir tatlı su balığı. 


26 Nisan 1979 


Aydınlıkfi 


Gazze ve Şeria'nın özerkliği için görüşmeler biraya kadar başlıyor 


Mlsir-İsrajl 


Barış Anlaşması m e | m m a metinleri teati edildi 

© İsrail Savunma Bakanı, FKÖ”ye görüşme çağrısı yaptı 


© Başbakan Halil: “Mısır halkı ile diğer Arap halkları arasındaki ilişkiler kardeşçe sürecektir” 


KAHİRE (AFP-AA) 

26 Martta Washington'da imzalanan Mısır-İsrail barış anlaşması metinleri dün yerel saaat ile 14.30'da iki ülkenin heyetleri arasında teati edildi. Sina Yarımadasındaki Um Hasiba Amerikan erken uyarı üssünde gerçekleşen tören ile barış anlaşması uygulamaya girdi. 

Barış anlaşması metnine göre, bugünden itibaren en geç bir ay içinde Mısır ve İsrail heyetleri Batı Şeria ve Gazze 


Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti 'dün 


sabah istifa etti. 


,, Başbakan Mahmud Bin Reşid El Mahmud, özellikle Anayasa'nın hazırlanması ve silahlı kuvvetlerin birleştirilmesi konularında hükümet üyeleri arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle istifa kara- 


rının alındığını açıkladı. 


, 1971 yılında, 6 emirliğin (Abu Dabi, Duabi, Sar jah, Um El Gueveyn, Ajman ve Fujera) birleşmesiyle oluşan Birleşik Arap Emirlikleri, 1977 yılının haziran ayından bu yana El Mahdum yönetimindeki kabine tarafından yönetiliyordu, 

32 bin kilometrekarelik bu Körfez ülkesinde 
yaklaşık 450 bin kişi yaşıyor, 

Batılı ajanslar geçtiğimiz hafta içinde, Abu Dabi'de ilk kez bir kitle gösterisinin meydana gel- 


diğini bildirmişti. 


bölgelerinde Filistinlilere özerklik verilmesi sorununu ele almak için gö- 


rüşmelere başlayacak. 
Anlaşma metnine göre sözkonusu (görüşmelere 


Mısır ve İsrail'den başka, arzu ederse bağımsız bir heyet olarak Ürdün de katılabilecek. Anlaşma metninegöre Mısır ve Ürdün heyetlerinde "Bölgede yaşayan Filistinliler temsil edilebilecek. 

Ne var ki Ürdün daha önce yaptığı açıklamada, Barış anlaşmasına karşı çıkarak İsrail ile 


ABU DABİ 


İsrail Birlikleri Lübnan sınırını geçti 


© Filistin kamplarına yönelen hava ve deniz saldırısı sürüyor 


BEYRUT (AFP-AA) Filistin Haber Ajansı "Wafa", İsrail birlikleri- nin Lübnan sınırını geçerek, Marceyun ve Deir yörelerindeki Filistin mevzilerini topçu ateşine tuttuğunu bildirdi. Ajans, İsrailin bu yeni (saldırısına karşı ilistinli göçmenlerin ve Lübnan halkının direndiğini belirtti. İsrail birliklerinin saldırısının geri püskürtüldüğünü açıklayan "Wafa" ajansı, çatışmalar sırasında çok sayıda İsrailli askerin öldüğünü ve yaralandığını belirtti. 


Öte yandan, İsrail deniz birlikleri, Lübnan'ın Tir kenti yöresindeki Filistin kamplarını dün de bombaladı. Saldırı sonucunda sivil halktan 17 kişinin öldüğü öğrenildi. 

Bu arada, Filistin Kurtuluş Örgütünün bir sözcüsü , İsrail hava saldırılarının sürdüğünü açıkladı. 
İsrail sınırından 244 kilometre uzaklıktaki Sur Kentinin hava saldırısından zarar gördüğü gelen haberler arasında yer alıyor. 


BM GÜVENLİK 
KONSEYİ 
TOPLANAMIYOR 


Lübnan İsrail desteğindeki "Hür Lübnan" devletinin kutulmasından sonra yo- 


ğunlaşan saldırılara son vermek amacıyla BM nezdinde girişimlerde bulunacağını açıkladı. Ancak örgütün New York' taki merkezine yakın çevreler, BM Güvenlik Konseyinin acilen bir olağanüstü toplantıya gitmesinin beklenmediğini belirtiyorlar. 


Begin, 

. , 
Brejnev'e teşekkür etti!.. 

KUDÜS 

Fransa Radyosu, Kudüs'teki diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği bir haberde, İsrail Başbakanı Menahem Begin'in, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brej- 


nev'e bir teşekkür mesajı gönderdiğini bil- 


dirdi. Radyo haberine göre Begin, Sovyet vatandaşı olan 5 
musevinin, hapis cezasının bitiminden 14 
ay önce salıverilmesini kutlamak için Brejnev'e teşekkür etti. 
Sözkonusu 5 tutuklu "Sovyetler Birliği aleyhinde propaganda yapmak ve devlet güvenliğini tehlikeye düşürmek”" gerekçesiyle mahkum edilmişti. 


görüşme masasına oturmayacağını bildirmişti. 
"Bölgede yaşayan Filistinliler" ise, Filistin halkının tek temsilcisinin Filistin Kurtuluş Örgütü olduğunu söyleyerek görüşmelere hiç bir zaman katılmayacaklarını belirtmişlerdi. 


WEİZMAN KAHİRE'DE 

İsrail Savunma Bakanı Ezer Weizman dün Kudüs'ten ayrılarak Kahire' ye gitti. Weizman, Mısır Savunma Bakanı General Hasan Kemal Ali ve yüksek rütbeli subaylarla İsrail'in Sina'dan geri çekilme- sorünühu. görüşüyor. 

Öte yandan Amerikan 
AP Ajansının bildirdiğine göre İsrail Savunma Bakanı Ezer Weizman, Filistin Kurtuluş Örgütü- ne bir görüşme çağrısı yaptı. Bir İsrail hükümet yetkilisinin ilk kez olarak böyle bir açıklamada bulunması geniş yankı uyandırdı. Weizman, İsrail'in "FKÖ ile olan anlaşmazlıklarını çözmek için görüşebileceğini"' açıkladı. 

BAĞDAT 
KONFERANSI 
KARARLARI 
UYGULAMAYA 
GEÇİRİLİYOR 

Mısır-İsrail Barış anlaşmasına karşı çıkan Arap ülkelerinin Bağdat konferansında alınan kararlar doğrultusunda, Mısır'ı siyasi ve ekonomik olarak tecrit etme girişimleri dün de sürdü. 

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Moritanya hükümetleri dün yaptıkları açıklamalarda, Kahire ile olan diplomatik” ilişkilerini kestiklerini bildirdiler. 

Öte yandan, Mısır'la olan diplomatik ilişkisini önceki gün kesen Kuveyt, "Körfez Örgütü" adlı mali kuruluşun Mısıra yapmayı tasarladığı bütün ekonomik yardım- 


ları kestiğini bildirdi. 
MUSTAFA HALIL'İN 
DEMECİ 


Mısır Başbakanı Mustafa Halil, Kahire radyosunda yayınlanan bir demecinde, "'Mısır halkı ile diğer Arap halkları arasındaki ilişkilerin kardesçe süreceğini” sövle- di. Barış anlaşmasına karşı çıkan Arap ülkelerinin Mısır'a uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargonun, ülkede fazla olumsuz etki yapmayacağını öne süren Halil, "Suudi Arabistan ve Tunus'un Mısır'a karşı aldığı önlemleri anlayamadığını" belirtti. 

Bu arada İsrail Savunma Bakanı Ezer Weizman'ı kabul eden Mustafa Halil, iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin olumlu bir şekilde cereyan etmesi için İsrail'in işgal altındaki topraklar- da yeni yerleşim merkez- 


leri kurma kararından vazgeçmesi (o gerektiğini 


belirtti. 


ABD'NİN ORTA 
DOĞU'DAKİ 
YENİ GEZİCİ 

BÜYÜKELÇİSİ 

ABD Başkanı Jimmy Carter, Demokrat Parti eski Başkanı Robert Strauss'u, Amerika'nm Orta Doğu'daki yeni “Gezici Büyükelçisi" olarak görevlendirdi. 

Strauss, 26 Martta imzalanan Barış anlaşma sının uygulama evrelerini yerinde inceleyecek ve Orta Doğu başkentlerin- de hükümet yetkilileri ile sürekli olarak temasta bulunacak. 

Strauss'un İsrail yanlısı bir politikacı olduğunu açıklayan FKÖ'nün Washington Oo Enformasyon bürosu, Carter'in bu atama kararını protesto etti. 


Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı dün yep tığı bir açıklamada, İsrailin işgal altındaki Arap topraklarında iki yeni yerleşim merkezi kurma kararını kınadı. 


Romanya Devlet Başkanı Çavuşesku,  GabonBaşkenti Libreville havaalanında sevinç gösterileri 


ile karşılandı. 


“Hükümet içinde hükümet olmayın” 


Mehdi Bazergan, tüm devrimci komite ve grupların hükümetle birleşmesini istedi 


İran Başbakanı Mehdi Bazergan, General Garani'nin cenaze törenin- den sonra Tahran Radyosunda yaptığı konuşmada tüm komite ve devrimci grupları hükümetin isteklerine uymaya çağırdı. "Hükümet içinde hükümet" tutumlarını bırakmalarını 


istedi. 


Tüm dini liderlerle, dini grupların hükümetle sıkı bir işbirliği yapmalarını da isteyen Bazergan, halkın intikamcı duygulara kapılmaması ge- 


rektiğini söyledi. 


Mehdi Bazergan, İran devriminde herkesin payı olduğunu belirtti. Yerel komitelere daha çok yetki vereceğini ve böylece hükümetin yükünün 


azalacağını kaydetti. 


İRAN ORDUSU 
NAGADEH KENTİNİ BOŞALTTI 


Tahran Radyosu, ordunun Nagadeh kentini boşalttığı ve kent çevresinde mevzilendiğini söyledi. Radyo, kentin güvenliğinin devrim komitelerince sağlandığını belirtti. 

30 bir nüfuslu Nagadeh kentinde 
çarpışanlardan bir bölümünün Kuzeydeki Urmiye bölgesine çekildiği, diğer grubun da güneye indiği haber verildi. Kentte çok az sayıda kişinin kaldığını belirten yetkililer, halkın bir bölümünün Mehabad dolayların- daki kamplara yerleştirildiğini kay- 


TAHRAN 


lirtildi. 


dettiler. Bölgeye . sağlık ekiplerinin gönderildiğini bildirdiler. 
ABD'NİN YENİ 
İRAN BÜYÜKELÇİSİ 


ABD Başkanı Carter, eski büyükelçi William Sullivan'ın yerine, Zaire Büyükelçisi William Cutler'ı atadı. 

William Cutler'in İran'a büyükelçi olarak atanmasının ABD'nin İran Geçici hükümetiyle ilişkilerini normalleştirmesine yönelik olduğu be- 


Şah rejimiyle yakın ilişkileri olan eski büyükelçi Sullivan,üç hafta önce Washington'a geri çağrılmıştı. İranlı yetkililer, Washington'la Tahran arasındaki ilişkilerin düzelmesi için büyükelçi Sullivan'ın değiştirilmesinin 


ilk koşul olduğunu belirtmişlerdi. 


AVUSTURYA SABIK ŞAHA SIĞINMA HAKKI TANIYACAK 


Bir Alman dergisine demeç veren 


Öte 


Avusturya Başbakanı Bruno Kreisky, Avusturya'nın Pehlevi'ye sığınma hakkı tanıyabileceğini söyledi. Ancak, Rıza Pehlevi'nin bundan böyle siyasete karışmaması gerektiğini belirtti. 

yandan, yerleşmek için girişimde bulunduğu ileri sürüldü. Panama'da yayınlanan "Las Doce" ve "Critica" gazetelerinin haberine göre, İran'ın eski Washington büyükelçisi Zahidi bu işle görevlendirildi. 


Muhammed Rıza 


Şahın . Panama'ya 


NATO Nükleer Planlama Grubu Toplantısında 


Batı Avrupa'daki nükleer silahları üçlendirme kararı alındı 


© Sıkıyönetim oylaması nedeniyle Akmandor toplantıyı yarıda bıraktı 


@ "Mantar gibi biten Sovyet füzeleri karşısında NATO tehdit altındadır” 


FLORİDA (AP—AA) 

Florida Yarımadasındaki Homestead Hava üssinde yapılan NATO Nükleer Planlama Grubu çalışmalarında, Sovyetler Birliği'nin Avrupa' da orta menzilli nükleer füzeleri yaygınlaştırması karşısında, Batı Avrupa! 
daki nükleer silahları güçlendirme kararı alındı. İki gün süren toplantılara NATO üyesi 7 ülkenin Savunma Bakanları katıldı. Bu arada Savunma Bakanı Neşet Akmandor, sıkıyönetimle ilgili olarak yapılacak oylamaya katılmak üzere ABD'den ayrılarak Türkiye'ye döndü. 

ABD Savunma Bakanı Harold Brown'un önceki gün açış konuşmasında, SALT 2 konusunda Washington yönetiminin Sovyetler Birliği ile yaptığı görüşmeler o konusunda kısa bir bilgi verildi. 


SS—20'LER VE 
AVRUPA 
Batı Almanya, Italya, Hollanda, Norveç, ABD 


HOLLANDA ENERJİ KISITLAMASINA BAŞLADI 


NİYAZİ TERZİ AMSTERDAM'DAN 


RİLDİRİYOR 


Hollanda'da yıllardan beri süren enerji tartışmaları son haftalarda bü- 


yük boyutlara ulaştı. İran 


da petrolüretiminin durmasıyla birlikte, Hollanda'nın petrol stokları yavaş yavaş erimeye başladı. Rusya'nın ise Hollanda'ya sattığı petrole. devamlı keyfi zamlar yapması, Hollanda ekonomisini çıkmaza sürükle — meye devam ediyor. Son OPEC zamları da buna eklenince, ekonomik bu- 


nalım, büyük ölcüdearttı. ` 


TARTIŞMALAR. 
KIZIYOR 

Enerji buhranının sürekli artması üzerine, konuyla ilgili tartışmalar da kızıştı. Enerji bağımlığığına son verilmesini isteyen, henüz güçsüz olan bir grup, derhal büyük nükleer santrallerin, kurulmasını istiyor. Fakat bu isteğe, hemen hemen muhalefetin tümü ve iktidarın bir kısmı karşı çıkıyor. Karşı çıkanların öne sürdükleri elle tutulur bir neden yok, Sadece bu santrallerin tehlikelerin- den tem vuruyorlar. 


VAN AGT'IN ÖNLEM 
PAKETİ 


Enerji krizinin artması üzerine hükümet suni tenefüs yoluyla enerji buhranının hafifletmeye çalışıyor. 

Başbakan Van Agt'ın açıkladığı önlemler paketine göre, arabaların sürat kontrolleri sıkılaştırılacak, evlerin perdeleri muntazaman kapatılacak, yaz saati uygulamasma devam edilecek, evlerde kullanılan enerji azaltılacak gerekirse pazar günleri arabaların seyri yasaklanacak, evlerin izolasyonlarına büyük 


Romanya Devlet Başkanın Afrika gezisi sona eriyor. 


Çavusesku 
Kahire'ye gitti 


Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku ve eşinin bir süre önce çıktıkları Afrika gezisi devam ediyor.Devlet Başkanının gezisi ile ilgili açıklama yapan Bükreş'teki hükümet yetkilileri gezinin Üçüncü Dünya ülkeleri ile ilişkileriderinleştirmek amacı taşıdığını belirtti. 

Ça ve eşinin Afrika gezisindeki ilk durağı OPEC ülkelerinden Libya ve Gabon oldu. 
Çavuşesku.gezisinde yer alan Su. 
dan'da çeşitli hükümet yetkilileriyle görüşürek son dünya olaylatı konusunda görüş alış verişinde bulundu, Romanya Devlet Baş- 


Çavuşesku 


BUKREŞ 


teceği 


TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 


kanının gezisinin son durağı Mısır. Daha önce Mısır gezisiyle ilgili bir açıklama yapmayan yetkililer, Mısır gezisinin program başından beri var olduğunu söylediler, Mısır gezisi sırasında Enver Sedat ile görüşecek olan Çavuşesku'nun İsrail'le sında yapılan barış anlaşması! 
üzerine Sedat'a fikirlerini belirbildirildi. 
Rusya ve diğer Varşova Paktı ülkelerinin İsrail-Mısır anlaşmalarına saldırmalarına karşı, Romanya, anlaşmanın kapsamına Filistin sorununa çözüm alındığın- da olumlu bir yön kazanacağını belirtmişti. 


Mısır ara- 


Bilindiği gibi 


1. İstanbul'da bulunan Fabrika ve İşletmelerden aşağıda isimleri yazılı Başmüdürlük mıntıkalarında bulunan mülhakat idarelere ve Fabrikalara ve bu İdareler ile Fabrikalardan ve İdareler dışındaki ham maddeleri alım noktalarının bulunduğu yerlerden İstanbul ve diğer yerlerdeki Fabrika ve İşletmelere ve Mülhakat İdarelerden İstanbul'a gönderilecek: 

Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Zonguldak, Kastamonu, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Tokat, Sivas, Kars, Erzincan, Erzurum, Trabzon, Samsun, Konya, Adana, Hatay, Gaziantep , Diyarbakır, Malatya, Siirt, Bitlis, Van, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve Antalya Tekel Başmüdürlükleri mıntıkalarına (Miktarı İdare Lehine Opsiyon olarak % 25 azalır-çoğalır) toplam 19.456.663 kg. (Yaprak Tütün dahil) mamul, yarı mamul, ham maddeler (Arpa, Malt, Kuru Üzüm, Anason gibi) Levazım vesair madde ve malzemenin ve makine alet edavatı ile techizatının yaklaşık ve ortalama olarak 750km. mesafeye kamyonlarla taşınması işi, mevcut şartnamesine göre ve müteahhidi nam ve hasabına pazarlıkla ihaleye konul- 


muştur. 


2 — İhalesi 11.5.1979 Cuma günü saat 14.00'de İstanbul - Cibalideki Merkez Satınalma Komisyonun- 


da yapılacaktır. 


3 — Şartnamesi Komisyondan, Cibali'deki Sözleşmeli ve Tarifeli Taşımalar Şubesi Müdürlüğünden, 
Ankara ve İzmir Tekel Başmüdürlüklerinder bedelsiz olarak alınabilir. 

4 — İsteklilerin ihaleye katılmak için şartnamenin 4. maddesi gereğince Tekel Sözleşmeli ve Tarifeli 
Taşımalar Şubesi Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak İhaleye Katılma Belgesi almaları şarttır. 

5 — Geçici ihalenin yapıldığı tarihte ilgilisi bu işe ait damga vergisini idare veznesine nakden yatıra- 


caktır. 


6 — Geçici Teminatı 623.829.25. TL.sı olup pazarlıktan evvel Cibalideki Sözleşmeli ve Tarifeli Taşımalar Şubesi Müdürlüğü veznesine yatırılmış olacaktır. 
İsteklilerin geçici teminat makbuzu ve diğer gerekli belgeleri ile birlikte anılan gün ve saatte Satınalma Komisyonu Başkanlığına başvurmaları duyurulur, 


(Basın: 13971—107) 


önem verilecek. 

Van Agt, yaptığı açıklamada, "Bütün bu kısıtlamalarda, gönüllülere güveniyoruz" dedi. Şayet olumlu bir sonuç alamazlarsa, bazı zoraki önlemlere başvurmaktan geri kalmayacaklarını da ileri süren başbakanın 9örüşleri, suni nefes alma olarak nitelendirildi. 


EMERJİ 
BAĞIMLILIĞINA 
SON VERİLMELİ" Hollanda, enerji bakımından (özellikle petrol), tamamen dışa yani (Orta-doğu'ya ve Rusya' ya bağımlı,Isınmada ise doğal gaz kullanılıyor ve bu gaz Kuzey Denizi" nden çıkarılıyor. Doğal gazın dışında Hollanda' nın kendisine ait hiçbir enerji kaynağı yok. Nükleer enerji hariç. Doğal gaza ek olarak, Hollanda' nın 3 tane çok küçük 


nükleer santralı var. Kö- ` 


mür vb. madenler Hollanda'da bulunmuyor. 

Bu durumu dikkate alan ve Rusya'nın planlarının farkında olan Direnmeciler "enerji bağımlığına son verilmeli" diyorlar. Bu akım, nükleer santrallerin tek o çare olduğunu vurguluyor. 


Kenya, 
Uganda”'ya ekonomik 

yardım 


yapacak 


NAİROBİ (AA—REU) 

Uganda geçici hükü meti Dışişleri bakanlığıyla Kenya liderleri arasında görüşmelerin başladığı bildirildi. Kenya yeni yönetime her türlü ekonomik yardımı yapacağını açıkladı. 

Uganda geçici hükü-- meti Dışişleri Bakanı Otewa Alimadi yaptığı konuşmada "Ülkenin Ekonomik onarımı ve kalkınması gibi büyük bir görevle karşı karşıyayız. 
Bu görevi yalnız başına gerçekleştirebilmemiz mümkün değildir. Tüm dost ülkelerin bize yardımcı olacaklarına inanıyoruz." dedi. 

Kenya Dışişleri Bakanı Munuya Kaiyaki ise, 


"Kenya yeni Uganda Yönetimi ile her türlü ilişkiyi geliştirmeye 


hazırdır. Kardeş Uganda' nın kalkınması için her türlü yardımı yapacağız." 
dedi. 


ve İngiltere Savunma Bakanlarının katıldığı toplantının ilk günkü oturumundan sonra bir açıklama yapan NATO yetkilisi şunları belirtti: "özellikle Sovyetler Birliği'nde mantar gibi biten orta menzilli füzeler nedeniyle, NATO giderek artan bir tehdit karşısında kalmaktadır. Gelişmeler son derece kaygı vericidir" 

NATO ve ABD uzmanları sabit olamayan 
4000 kilometre menzilli 
SS—20 füzelerinin etkinliği ve sayısı konusunda halen kesin bir bilgi sahibi olamadıklarını açıkla- 


dılar. Toplantıya katılan ABD Savunma Bakanlığı- nın bir yetkilisi, kuşkularını şöyle dile getirdi: “SS—20'lerin yerini bilmiyoruz. SS—20'ler herhangi bir yerden ateşlenebilir." 


ABD YETKİLİSİNİN AÇIKLAMALARI 


Öte yandan SS—20' 
ler konusunda NATO' 
nun panik içinde olmaması gerektiğini ileri süren ABD Savunma Ba-- kanlığının sözcüsü, NA- + TO'nun nihai hedefinin . 
caydırıcılık olduğunu söyledi. 30 kadar gazeteciye bir açıklama yapan sözcü, SS—20 füzelerinin Batı Avrupa'yı hedef almasına karşı, bu kıtada Persling ve Cruise füzelerinin sayı ve nitelik bakımından geliştirilebileceğini belirtti. 


| Vance, Sovyetler Birliği'nin 


ABD Başkanı 


sözkonusu 


zirvenin 


liği, 


Waşhinaton Büyükelçisi ile dün de bir görüşme yaptı 


SALT 2 Anlaşmasının Mayıs sonunda 


imzalanması bekleniyor 


© Carter-Brejnev zirvesinin ne zaman ve nerede yapılacağı açıklanmadı 


WASHİNGTON (AFP-AA) 


ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, Sovyetler Birliğinin Washington Büyükelçisi Anatoly Dobrinin ile SALT konusunda askıda kalan son ayrıntıları çözmek için dün bir görüşme yaptı. 


Ocak ayından bu yana yaklaşık 20 kez gerçekleşen Vance-Dobrinin görüşmelerine dikkat çeken gözlemciler, SALT 2 anlaşmasının 1,5 aydan önce imzalanamayacağını belirtiyorlar. 


Jimmy Carter da önceki gün Amerikan Bilim Adamları Derneğinde yaptığı bir konuşmada, SALT 2'nin bir an önce imzalanması- nın "Dünya barışı için yararlı"' olacağını öne sürdü. Ancak bu konuda Kongreyi ikna etmenin gerek li olduğunu kaydeden Carter, "Sovyetler Birliğinin anlaşma maddelerine saygı gösterip göstermediğini denetleyebiliriz"' dedi. 


ABD Dışişleri bakanlığına yakın çevrelerden sızan haberlere göre, SALT 2 anlaşmasının imzalanması için tasarlanan Carter-Brejnev zirvesi, mayıs sonunda veya haziran ayında tarafsız bir Batı Avrupa ülkesinin başkentinde yapılacak. Gözlemciler başkentin Cenevre, Stockholm veya Viyana olabileceğini belirtiyorlar. Sovyetler Bir-Helsinki'de yapılmasını ancak Washington yönetimi bu talebi reddetmişti. 
Bu durumda, zirvenin Cenevre'de yapılması daha güçlü bir ihtimal olarak belirtiliyor. 

Washington kaynakları, SALT 2 görüşmeleri ile ilgili bütün pürüzler giderilmedikçe, Carter-Brejnev zirvesinin tarihi ve yeri hakkında bir açıklama yapılmayacağını belirttiler, 


önermiş, 


Çin ile Federal Almanya arasında ticaret gelişiyor 


FRANKFURT BÜROSU 


Çir'in Federal Almanya'ya yiyecek maddeleri ve fabrika mamullerinin yanısıra petrol ve maden gibi Almanya'nın çok ihtiyaç duyduğu maddeleri satmak istedi- 


gini bildirmesi üzerine, Al- 


man yetkilileri harekete geçti. Federal Alinanya ile Çin arasında gelişen ticaret, ekonomik çevrelerce "memnunluk verici" nitelendiriliyor.Bundan birkaç gün önce Endüstri ve Ticaret Meclisi *“ Başkanı yaptığı açıkla- 


mada Çin'i büyük ticaret ortağı olarak değerlendirdi. Şimdiye kadar Federal Almanya Çin'den sebze, meyve, konserve, meyve Suları ve çok çeşitli habrika mamulleri alıyordu. Buna karşı Çin de makina ve elektronik aletler satıyordu. 
Önümüzdeki yıllarda Almanya dışardan aldığı petrolün bir kısmını Çin de satın alacak. Hükümet yetkililerinin bildirdiğine göre Batı Almanya ile Çin arasında geçen sene 
yapılan ticaretin hacmi 2 
milyar mark civarında. 


Sahte seçimlerin sonuçları belli oldu 


Rodezya'dahükümeti Muzoreva kuracak 


SALİSBURY 
Rodezya'da ırkçı İan Smith rejiminin teslimiyetçi üc siyah liderle anlaşarak düzenlediği seçimlerin sonuçları belli oldu. Uluslararası kamuoyu ve Zimbabve Yurtsever Cephesi tarafından yeversiz olduğu başından beri ilan edilen bu seçimlere göre, 100 kişilik temsiller Meclisinde sivahlara ayrılan 72 millet- 


vekili sandalyesinden 51' ini teslimiyetçi lider Rahip Muzoreva'nın "Afrika Ulusal Birleşik Konseyi" kazandı. Bu sonuçlara göre, Rodezya'ida yeni hükmeti Muzoreva kuracak, Teslimiyetçi liderlerden Sithole seçim sonuçlarına itiraz ederek, sıkıyönetim altında yapılmış olan seçimlere hile karıştırıldığını söylemişti. 


26 Nisan 1979 


İşçi Servisi m CRE N. 


Sınıf mücadelesinin yolų çetin ve zigzaglıdır. 
Bazen en güzel, en değerli, en kutsal şeyler düşmahın elinde kir kışkırtma, bir aldatmaca veya bir tertip aracına dönüşebilir 

Kı'ık değiştirmek, bayrak değiştirmek kökü ilk çağlara kadar uzanan eski savaş hileleridir. Bu yöntemler bugün de kullanılmaktadır. Hem de daha gelişmiş bir şekil- 


de... 


Günümüzde sınıf mücadelesi daha karmaşık bir hal aldı 


Daha Marks sağken bile, Marksizm bayrağı altında Marksizme karşı savaş açmaya kalkanlar vardı. Lenin bu olguyu Marksizmin bilimsel dünya görüşünün kendisini eze eze kabul ettirmesiyle açıklıyordu. Marksizme karşı artık açıkça cepheden mücadele veremeyen burjuvazi Marksizm yaftası altında ortaya çıkıyor, kendi dünya görüsünü bu kılık altında yaymaya çalışıyordu. 

Sovyetler'de parti içi bir darbe ile iktidarı ele geçiren revizyonist bur-Juvazinin ise, Marksizm-Leninizmin dış görünüşünü ve lafzını hemen terketmeyeceği ve kullanmaya devam edeceği çok açıktı. Aksi halde 

- kolay kolay iktidar- da kalamayacaklarını onlar da biliyorlardı. 

Bu yüzden en pespaye karşı-devrimci tezleri Marksizm-Leninizm cilası altında ortaya sürdüler. 
Burjuvazinin en karanlık en gerici fikirleri kızıl bayrakların ardına gizlenerek savunuldu. Kara ve beyaz bayraklar altında Sovyet proletaryasını dize getiremeyen burjuva zi, sonunda kaleyi içerden fethetmeyi ve kızıl 


onların suçortağı olan Kus Beşinci Kolundan soracaktır. 


bayrağı ele geçirerek ha- 


kimiyetini yeniden kurmayı başarmıştı. 
Bundan sonra işçi 


sınıfının değer verdiği bütün kavramlar, değerler ve mücadele güçleri adım adım yozlaştırıldı. İçi boş, daha doğrusu karşı- devrimci özle doldurulmuş kalıplar haline getirildi. 

Dünya işçi sınıfının en değerli en anlamlı günü olan 1 Mayıs'ta modern revizyonistler tarafından aynı şekilde yozlaştırıldı. 
Lenin ve Stalin'in döneminde işçi sınıfının kardeşliğinin faşizme ve emperyalizme karşı dünya barışının savunulduğu 1 Mayıs'lar, sosyalemperyalistlerin elinde en yeni silahların sergilendiği ve dünya halklarına gözdağı verme- yi amaçlayan bir gövde gösterisi günü haline geldi. Bugün 1 Mayıs'larda kara tankların Kızıl Meydana vuran gölgesi dünya işçi sınıfına karşı büyük bir ihaneti de simgeliyor. 

Sosyal-emperyalizmin dünya hakimiyeti için kavgaya atılmasıyla beraber, çeşitli ülkelerdeki Beşinci Kolları, revizyonist çeteler de, her türlü yıkıcılık, kışkırtıcılık ve bölücülük faaliyetinin merkezi haline geldiler. 


“Kitle mücadelesini Rusya lehine çevirmeye çalışanlar 


Bu çeteler, faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki halkın ve işçi sınıfının gelişmeye ve ileriye açılan özlemlerini istismar etmeye ve kitle mücadelesinin içine sızarak, bu mücadeleleri Rusya'nın lehine bir yöne çevirmeye çalışmayı temel bir taktik olarak benimsediler. 

Sosyal- emperyalizmin uşakları 1 Mayıs gününü de işte böyle bir saptır- ma içine soktular. Çeşitli ülkelerde bu günü işçi sınıfı içine sızmak ve Rus sosyal-emperyalizminin propagandasını yap- 


mak için fırsat olarak kullanmaya başladılar. 
Rus emperyalizminin 


Katliamının baş sorumluları arasındaydı 


se Revizyonistler iktidarı gaspettikten sonra Rusya” da 
1 Mayıs’ lar emperyalist gövde gösterisine dönüştü 
$x Rusya” ya bağlı olarak faaliyet yürüten örgütler I Mayis” ları kitle hareketine sızmak ve Rusya lehine güç toplamak için kullanmaya çalışıyorlar 


sx 1 Mayıs 1977 öncesinde Rus 5.Kolu Kemal Türkler” i avucunun içine alarak DİSK/ e çöreklenmişti 


$x ” Bağımsız Türkiye” 1 Mayıs sloganları arasında yer almıyordu! 


Taksim alanında kurşun yağmuru baş konusunda hâlâ tartışmalar sürüyor. 


ise Doğu Berlin'deki TKP şefleri vardı. 


Türkiye'deki kolu TKP de son yıllarda bu güne gözünü dikti. TKP'nin "iç savaş çıkartma ve sosyal-emperyalizme müdahale imkanı yaratma" şeklindeki emperyalist siyaseti temel siyaset olarak benimsediği 1976'lardan sonra Taksim'de yapılan”1 Mayıs gösterileri" kışkırtma ve provo- 


kasyon gösterileri haline geldi. 1977'deki kanl: katliamda ortamın hazırlanmasında TKP'nin suçu büyüktü. 1978'de de aynı komplocu çizgi 
izlendiği için işçiler 1 
Mayıs'a katılmadılar. 


Masum demokrasi taraftarı pozunda bir komplocu 


1979'a ise yeni bir provokasyon ortamı içinde yaklaşıyoruz. Sahte TKP taraftarları 1977 ve 1978' deki 1 Mayıslarda yaptıklarını unutturmaya gene DİSK'in paravanası ardında.masum bir demokrasi taraftarı pozunda işçileri yeni bir tertibe sürüklemeye hazırlanıyor. 
Gelmek istemeyen işçilere daha şimdiden her türlü baskıyı uyguluyor. 

TKP'nin bu yeni tertibinin altedilmesi 1979 
1 Mayıs'ında Türkiye 
proletaryasının temel görevi haline geldi. 

TKP'nin 1977 ve 
1978'de izlediği çizgi: ve uyguladığı taktikleri hatırlamak, onun 1 Mayıs' ları nasıl sahte 1 Mayıslara çevirdiğini de görmek. 1979'da yapmak istediklerinin daha iyi kavranmasını sağlayacaktır. 


1 Mavıs 1977 
öncesinde 


Kontrgerilla ve tertipler 


1 Mayıs 1977 öncesinde 12 Mart darbesiyle kurulan faşist diktatörlük gerilemiş ve kitlelerden tecrit olmuştu. Faşist klik ualka saldırarak, onun mücadelesini bastırmaya” ve güç toplamaya çalışıyordu. MİT'in ve Kontrgerillanın tertiplerini, özellikle 1977 başından itibaren artırdıkları görüldü. Hele seçimler erkene alındıktan sonra, yurdumuz daha 


“> 


yoğun bir kışkırtma ortamına girdi. 

Kontrgerilla seçimlerle kurulacak bir CHP hükümetini önlemeye ve bir faşist darbe tezgahlamaya çalışıyordu. 1 Mayıs öncesinde karşılaşılan tertipleri, 1 Mayıs katliamı izledi. Bundan sonra ise, Yeşilköy ve Sirkeci sabotajlarıyla,Ecevit'e Çiğli Havaalanında yapılan suikast girişimi geldi. Bütün bunlar faşist darbe planının parçalarıydı. 


İGD ve İKD DİSK tarafından finanse ediliyordu 


1 Mayıs tartışmaları: 
nın gündeme geldiği giinlerde DİSK koyu bır tahakküm altındaydı. Rus 


Beşinci Kolu, Genel Başkan K.Türkler'i de avucunun içine alarak DİSK'in başına çöreklenmişti. Konfederas- 


yon ,Rus uşaklarının elinde hızla bir işçi örgütü olmaktan çıkmakta, Beşinci Kol faaliyetine maddi manevi destek o- 


lan bir "yan kuruluş" haline getirilmek istenmekteydi. Sahte TKP" 


nin gençlik içindeki vurucu gücü İGD ve İKD gibi örgütler, DİSK tarafından finanse ediliyor, sahte TKP, DİSK'i karanlık bir uçuruma doğru sürüklüyordu. 

Yine o günlerde halkın mücadelesi hızla yükseliyordu. MC iktidarına karşı yükselen mücadele içinde, gittikçe daha geniş halk kesimleri siyaset sahnesine (o atılıyorlardı. 
İşçi sınıfının mücadelesi de gelişiyordu. Üstelik işçi sınıfı içinde, DGM direnişlerinde grev kricılığı ve bozgunculuk yapan revizyonizme | karşı bir mücadele de filizlenmekteydi. Devrimcilerin 1975'lerde yükselttiği bağımsızlık bayrakları ve siyasetleri işçi sınıfı içinde de yankılanmaya başlyordu. 


IKP 1 Mayıs 1977 


ladığı zaman bir panik ve şaşkınlık başlamıştı. Tertibin nerden geldiği Kurşunu sıkanların ardında Kontrgerilla, zemini hazırlayanların ardında 


Bu şartlar altında işçi sınıfı birlik, dayanış- ma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'ı geniş kitleler halinde ve büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyorlardı. İşçi sınıfının haklı talepler etrafında yürüttüğü mücadelenin içine sızarak güç toplama siyaseti izleyen Ertürk — Türkler kliği, 
1 Mayıs'ı sahte TKP'nin 
reklamının yapıldığı bir alan haline getirme planları yapıyordu. Onlar işçi sınıfının 1 Mayıs coşkusunu istismar ederek, Taksim Meydanını, ipleri Brejnev'in elindeki karanlık teşkilatlarının bir gövde gösterisi haline getirmek istiyorlardı. 


1 Mayıs 1977'nin kanlı anısı Türkiye İşçi Sınıfının belleğinden silinmeyecek. Taksim alanını hakin.iyeti altına 
almak isteyen sahte TKP'nin yarattığı gergin provokasyon ortamı Kontrgerillanın tertibini kolaylaştırdı. Revizyonizmin kara bayrağı 1 Mayıs'ın sevincine gölge düşürdü. 1 Mayıs 1977 bir çok insanın da gözünü açtı. O zaman DİSK yönetimini gaspetmiş olan sahte TKP çetesi daha sonraki dönemde yıkıldı. Ancak yeni gelen Baş- 
.türk yönetimi de TKP'ye karşı teslimiyet içinde olduğu için 1 Mayıs 1979'a yeni bir provokasyon ortamında giriyoruz. 


Revizyonistler bu amaçlarla hummalı bir faaliyete giriştiler. Amaçlarına ulaşabilmeleri için, işçi ve emekçi kardeşliği gününün bir bölünme, kuşku ve hile günü haline getirilmesi gerekiyordu. Önce "Maocuları ezeceğiz" söylentisini yaydılar. Gazetelere bu yolda demeçler verdiler. 
Bizim Radyo sürekli olarak bu yönde yayın yaptı. K.Türkler 17 Nisanda DİSK Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada "Güvenlik ekiplerimiz özellikle Maocu ve goşist unsurların sızma girişimlerine karşı son derece 


uyanık olacaklar..." diyordu. "Maocu bozkurtlar”, "'goşistler", "'boz- 


guncular"' adı altında haftalar önceden yoğun bir propaganda faaliyetine giriştiler. Tehdit bildirileri yayınladılar, söylentiler yaydılar, demeçler verdiler, Revizyonistler faşistlerin yoğun bir şekilde sürdürdükleri “solcular çatışacak"' propagandasına "'Maocuları ezecegiz" tehditleriyle katıldilar. 


Revizyonistlerin hazırlıkları 


DÍSK Genel Sekreter Yardımcısı 16 Nisanda miting sloganlarını ilan etti. Bu sloganlar arasında yıllardan beri yurtseverlerin ve devrimcilerin baş sloganı olan ''Bağımsız Türkiye" yer almıyordu. Anlaşılan revizyonistler "Bizim Radyo"nun talimatlarını yerine getirmişlerdi. Yapılan açıklamada, "Bu sloganlar dışında slogan kullanılırsa, görevlilerin müdahale edeceğinin bilinmesini önemle bildiririm" deniliyordu. Onlar bu tutumlarıyla hiç bir yurtsever sesin yükselmediği bir. 1 
Mayıs istediklerini ortaya koyuyorlardı. 

Revizyonistler bu bölücü ve tahakkümcü tutumlarını 22 Nisanda da şöyle dile getiriyorlardı: 


TKP'nin oyuncağı durumunda olan Kemal Türkler hala 1 Mayıs'ı kutlama nutukları atıyor. Doğu Berlin den yayın yapan TKP'nin Sesi'nin yorumlarını Türkiye'de tekrar etmekten başka bir şey yapmayan Türkler, İşçi Sınıfının karşısına hangi yüzle çıkacak? 


 “Mitingte ancak DİSK'in ilkeleri (!) doğrultusunda 
katılmayı kabul eden 17 
demokratik kitle örgütü yer alacaktır." 

Revizyonistler 1 Mayıs yaklaştıkça kışkırtıcı çabalarını artırdılar. 
1 Mayıs'tan kısa bir süre 
önce İGD'li militanlar İzmir'de İdris Türkoğlu ve İstanbul'da Sadık Canarslan olmak üzere iki genci katlettiler. 


Miting günü 


Mitinge giden işçi grupları arasında kuşku ve bölünmeyi yaydılar. 
"Halktan kimse aramıza girmesin. Karşıdan karşıya bile kimseyi geçirmeyin"' diyerek işçi sınıfının halkla birleşmesini engellemeye çalıştılar, Hatta komşu fabrikalardan işçilerin bile birara- ya gelmesini engellediler. 
Bununla kalmayıp bazı grupları diğerlerine karşı tampon rolü oynamak üzere görevlendirmeye çalıştılar. 

Revizyonistler, alanda hakimiyet kurabilmek ve kendi örgütlerinin gösteriler yapmasını sağlayabilmek için, korteji kasıth olarak yavaşlattılar.İnsanları saatlerce yollarda beklettiler, 

Onlar. emekçilerin omuz omuza doldurdukları 1 Mayıs Meydanı değil, çeşitli grupların birbirine kışkırtıldığı bir meydan hazırladılar. "'Miting alanına şunu alırım, bunu almam" propagandasıyla 


başlayan, bağımsızlık sloganlerın o yasaklamakla devam eden bu hummalı “hazırlık” faaliyeti kuşku tedirginlik ve fesat to .umlatı ekmişti. 
Kontrgerillacı faşist güçlerin istediği de zaten böyle bir ortamdı. 
DİSK'in revizyonist yönetimi, Kontrgerillaya kanlı tertiplerini rahatça ortaya koyabilecekleri bir zemin hazırlamışlardı. 
Onlar süregelen tutumlarıyla Kontrgerillayla suç ortaklıklarını ortaya koymuş oluyorlardı. Katliamcılar için artık geriye, devrimcilerin haftalarca önceden yaptıkları uyarılara rağmen, mitinge ayrı bir grup halinde katılmakta ısrar eden sahte solcuların alana girmek için yaklaşması kalıyordu. Nitekim sahte solcuların oluşturduğu blok alana yaklaştığında, patlayan bir iki el silah sesiyle birlikte alandaki yüzbinlerce insanın üzerine mermi yağmaya başladı. Sonuç 36 yurttaşımız ölü, yüzlerce yurttaşımız yaralı. DİSK'in revizyonist yöneticileri ise daha ilk silah sesi duyulduğunda hazır beklettikleri arabaya atlayıp kaçmışlardı bile... 


1 Mayıs 
Katliamı sonrası 


1 Mayıs katliamını oturdukları maroken koltuklarda 'kıs kıs gülerek karşılayanlar yalnız 


Kontrgerillacılar değildi. 
Sahte TKP'de 1 Mayıs tertibini sevinçle karşıladı. İ.Bilen, 1 Mayıs tertibini "tarihi moment (an)" olarak değerlendirdi. Öyle ya, "Maocu"' dedikleri devrimci ve yurtsever hareketi boğmak için "tarihi bir fırsat" geçmiştir ellerine. Büyük basın elbirliği etmişcesine DİSK'i ve DİSK paravanası ardındaki sahte TKP'yi temize çıkarmaya çalışmaktadır. Hürriyet gazetesi 5 
Mayısta "DİSK ve polis teşhiste birleşti" diye manşet atmaktadır. Büyük basında "'Maocu vatan hainleri Taksim Meydanını kana boyadı" manşetleri yer almaktadır, İ.Bilen'in istediği de bu değil midir? Onlar için önemli olan 36 yada 
36 bin yurttaşımızın katledilmesi değildir. Onlar için önemli olan, Rusya'- ya karşı mücadele eden yurtseverlere karşı gericiliğin bütün güçlerinin birleşme zemininin ortaya çıkmasıdır. 

Ama Kontrgerillacılarında , Rus uşağı sahte TKP'nin de hevesleri kursaklarında kaldı. Ne halkımızın her geçen gün güçlenen bağımsızlık tutkusu yok edlebildi. Ne de faşist darbe heveslileri başarıya ulaşabildiler. 


Yarın: 
I Mayıs 78 
işçiler gelmiyor 


Birikmiş toplu sözleşme farklarını 9 aydır alamayan Camialtı Tersanesi işçileri: 


“Paralarımız ödensin zamlar belimizi büktü!” 


© işçiler sendika-işveren ilişkisini “eşgüdüm” olarak niteledi. 


ISTANBUL (ÖZEL) Denizcilik Bankası Ge- 


nel Müdürlüğüne bağlı Camialtı Tersanesi işçileri toplusözleşmeden 


doğan haklarını alamadıklarını duyurmak için basına açık bir toplantı yaptı. 

Tersane lokalinde toplanan Dok Gemi-İş üyesi Orhan Hatıl,arkadaşlarını temsilen açıklama yapacağını söyleyerek bu güne kadarki gelişmeleri şöyle anlattı. 

"8. dönem sözleşmeleri 8 ay sürdü. Ağustos 1978'de imzalandı. Ama biz hangi haklarımız savunuldu, sözleşmeye neler geçirildi, ne şekilde mücadele edildi bikaiyoruz! İçimizde toplusözleşme maddelerini bile bilmeyenler var. Toplusözleşmeden Ocak 1979' a kadar haber alamadık. 
Haliç Tersanesindeki arkadaşlar basına ve kamuoyuna seslerini duyurdular. Telasa düşen Bakanyetkililer Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü ve sendika toplantı üzerine toplantı yaptı ve şubatta verilecek dendi." 

Orhan Hatıl Mart ayı- nın 2'sinde 8 aylık birikmiş ücret farkının 5 aylığını aldıklarını geriye ilç aylıklarının kaldığını söyledi. Kalan 3 aylık farın ödenmesinde basinin kendilerine yardımcı ol- 


masını isteyen sözcü, "Son zamlar belimizi büktü. Bu zamlara göre geçim şartlarımızı ayarlamak zorundayız. Bu durumu hükümete, işverene ve işverenle kolkola girmiş sendikaya duyururuz" dedi. 

İşçilerden Şahin Çömez de söz alarak, "Arkadaşlar, bugüne kadar sesimizi çıkarmadık. Hiç bir gelişme olmadı. Baskı yaptılar, silah çektiler susturmak istediler. Bu böyle devam etmez. Geçen yılın 100 lirası şimdi 20 lira oldu. Haklılığını duyurmak için mücadele eden Haliç Tersanesi işçileri bize örnek olmalıdır"! dedi. 

İşçilerden Mehmet Muhan, "Arkadaşın görüşlerine katılıyoruz" diyerek ağır çalışma şart- 
'arını, yemeklerin iyi çıkmadığını da sözlerine ekledi. 


Ali Yeşilyurt ise sendika ile işverenin "eşgüdüm"le çalıştığıni, iş güvenliğinin olmadığını, 8.20'den sonra geç kalan olursa işbaşı için onay vermediklerini ya da adamına göre muamele yaptıklarını anlattı. 
İşçiler "servis arabası istiyoruz" diyerek arkadaşlarını desteklediler. 

Toplantıda tersane- nin 23 yıllık işçisi İs- 


mai nuştu. 


"Ben çalışmaya başladığımdan bu yana 23 yıl geçti. Aynı tas aynı hamam. Toplusözleşme yapılır. Paraların tamamı ödeninceye kadar bakarsın ikinci sözleşme dönemi gelmiş. Aynı vaadler yapılır. Bize 2 kat elbise veriyorlar. Yazlığı da kışlığı da ancak 
15 gün giyebiliyoruz. Çabuk eskiyor. i yıl için verdikleri ayakkabı ancak 
1 ay dayanıyor!" 

Daha sonra bu konu hakkında görüşüne baş- 


Kütük şöyle ko- 


vurduğumuz Denizcilik Bankası Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ke- 


mal Kalkancı özetle şunları belirtti: 


"Denizcilik Bankası kamu hizmetleri yapan bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Her ay sadece 
işletmeden dolayı 450 
milyon finansman açığı vardır. Tarifeler düşüktür. 
Gelirler ücretleri ve diğer giderleri karşılamıyor. 
Buna rağmen tüm ödemeler bırakıldı. Sadece personelin ücretleri ödeniyor. Bağlı olduğumuz yasaya göre bu açığımızı Maliye Bakar ığı karşılıyor. Öz kaynaklarımız yeterli olmadığına göre, tahsisat sağlandığında kalan birikmiş ücretlerin kalanı da ödenecektir." 


26 Nisan 1979 


direnişe geçtiler. Yürütülen bu haklı mücadele öğrenci, öğretmen ve ve- 


lileri birleştirdi. 


Buca Sağlık Koleji öğrencileri ortaçağ uygulamalarına karşı direnişe geçtiler 


DILEK ÖZDEMİR 

Buca Sağlık Koleji öğrencileri, 4 yıldır süren ve okulu "keyfi Şeniz hapishanesi" haline getiren ortaçağ uygulamalarına karşı bayrak açtılar. Okul Müdürü Şeniz Yıldırım'ın 4 yıldır süren baskıcı uygulamalarından sonra, öğrenciler tarafından çok sevilen 3 öğretmenin sürülmesi üzerine yükselen mücadele yaklaşık 20 gündür sürüyor. Son olarak 19 Ni- 


san günü yapılan .oturma boykotundan sonra okul 
2 Mayısa kadar kapatıldı. 


9 SAATLİK HAPİS 


Şeniz Yıldırım'ın öğrencilere ve öğretmenlere karşı zorba hareketleri eskiden beri tepki topluyordu. Kapıları tekmeleyerek içeri giriyor, önüne gelene küfrediyor, aklına gelen herşeyi canının istediği gibi uyguluyordu. Okulda bir perdenin yırtıldığı gerekçesiyle bütün öğrencileri konferans salonuna doldurup 9 saat aç susuz tutması ve hiç bir ihtiyaçlarını karşılamalarına izin vermemesi üzerine boykot başlatıldı. Şeniz Yıldırım bu boykottan öğrenci haklarını savunan 3 öğretmeni sorumlu tuttu. Çok kısa bir süre sonra da bu üç öğretmenden ikisinin Erzurum'g, birisinin de Tepecik Hastanesine tayinleri çıktı. 


4 YILDA 9 ÖĞRETMEN 
SURULDU 

Buca Sağlık Koleji öğrenime açıldığından bu yana öğretmenlik görevlerini en iyi şekilde yerine getirdikleri, fakat Şeniz'in haksız uygulamalarına da karşı çıktıkları söylenen 9 öğretmenin sürüldüğü öğrenildi. Bu öğretmenlerin hemen 


Devrimci 


hepsinin Şeniz'e karşı çıktıkları için sürüldükleri düşünülüyor. İlgi çeken bir başka noktada, Şeniz Yıldırım'ın istediği tayinlerin bakanlık tarafından hemen yapılması. 


ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN - 


VELİ DAYANISMASI Öğrencilerin baslattık- 


ları bu direniş, bir kisi d- 


sında hiitün öğretmenler- 


ce destekleniyor. Öğrenci velileri de çocuklarının taleplerine göre hareket 
ediyorlar. Son olarak 19 
Nisan günü öğrenciler okulun kapatılmasına karşı çıktıkları için, öğ renci velileri çocuklarının evci karnelerini almadılar. -. 
Bunun yanında bazı velilerle Şeniz Yıldırım arasında bir mahkemenin hâlâ sürdüğü öğrenildi. 


SBF-Der yönetimi bir öğrenciyi dernekten ihraç etti 


ANKARA (ÖZEL) 
SBF - DER yönetimi seçimlere bir gün kala DGB (Devrimci Gençlik Birliği) görüşlerini savunan bir öğrenciyi "örgütlülüğü bozmak" iddiasıyla dernekten ihraç etti. Dernekten ihraç edilen Cem Kızılçeç 20 Kasım günü okulunda kargaşalığa yol açan ' birolaya karşı çıkmıştı. 
İhraç kararını protesto eden Demokrasi ve Birlik grubu böyle 


bir o “uygulamanın demokrasiye ters düştü- günü ve her türlü ihraçlara karşı olduğunu açıkladı. Demokrasi ve Birlik grubunun açıklamasında şunlara yer verildi. 

“Bu ihraç kararı neyi gösteriyor? Bu karar, SBF-DER yönetiminin öğrencilerin iradesini hiçe sayan ve kitleyi sürü yerine koyan eylemlerine karşı çıkmaya yasak koymak anlamına gelmektedir." 


İzmir öğrenci Yurtlarında Temsilcilik Seçimleri bugün yapiliyor 


İZMİR (ÖZEL) 
Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı İzmir Bölge yurtlarında bugün öğrenci temsilciliği seçimleri yapılıyor. 
Kurum denetiminde yapılacak olan seçimlerde en fazla oy alan iki kişi temsilci seçilecek. 
Resmen tanınacak temsilciler kurumun yönetim kurulu toplantılarına da katılacaklar. 
Kuruma’ bağlı Bornova öğrenci yurtların- daki seçimlere Devrim- 


Seyranbağları'nda geniş güvenlik önlemi alındı. 


TİKP:” Vedat Ali Cetin'in öldürülmesi, düpedüz cinayettir” 


ci Yol, Kurtuluş, Halkın Kurtuluşu grupları katılıyorlar. -Devrimci Halkın Yolu kesinlikle Halkm Kurtuluşu grubunu odesteklemeyeceğini söyledi. DGB ise seçimlerde aday çıkarmayacaklarını ve beyaz oy kullanacaklarını açıkladı. 

İnciraltı Atatürk öğrenci yurdunda ise seçimlere Devrimci Yol, Halkın Kurtuluşu, Kurtuluş, dışımda SGB'nin de katılacağı öğrenildi. 


renci Vedat Ali Çetin'in polis tarafından vurulmasından sonra 


Polisin öldürdüğü devrimci öğrencinin cenazesi kaldırıldı 


ANKARA (ÖZEL) 


öldürülmesi olayı ile ilgili olârak yaptı- 


23 Nisan'da "Dur" ihtarına uymadığı 
erekçesiyle, Emniyet Siyasi Şubeye ağlı polislerce öldürülen 50. yıl Lisesi Sğrencisi Vedat Ali Çetin, memleketi lan Nevşehir'in Kozakh İlçesinde topağa verildi. Seyranbağları Halkevi emsilcisinin katıldığı törene, Türkiye şçi Köylü Partisi, Çankaya "İlçesi de elenk gönderdi. 

Öte vandan Vedat Ali Çetin'in üzeinde yapılan otopside vücudunda iki urşun bulunduğu, kurşunlardan biri- in bacağından, diğerinin de kulağının rkasından çıktığı bildirildi. 

Görgü tanıkları ve mahalle halkı da layda bir çatışma olmadığını, Vedat li Çetin'in ilkin bacağından vurulaak düştüğünü, sonra da kafasından vuularak öldürüldüğünü belirtmişlerdi. 

TİKP ÇANKAYA İLÇESİ: ÇETİN 'İN ÖLDÜRÜLMESİ BİR'CİNAYETTİR 

Türkiye İşçi Köylü Partisi İlçe Başanı Ahmet Aslan, Vedat Ali Çetin'in 


ğı açıklamada, öğrencinin öldürülmesi- nin cinayet olduğunu bildirerek, kendisinin ev ve okul adresinin polis tarafından bilindiğini söyledi. Vedat Ali Çetin' İn ölümünden bir ay önce İGD'lilerin: ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındığını, daha sonra polise ve savcıya ifade verdiğini" belirten Aslan, "eğer Çetin aranıyor, olsaydı, adresi polisçe bilindiği gibi istenildiği zaman bulunabilirdi"' dedi. 

"Olayın halkın gözü önünde cereyan ettiğini ve öğrencinin başından vuruldugunu," belirten, Aslan, "Görüldüğü gibi polislerin ateş açmaları "yakalamak macını taşımamaktadır. Emniyetin yaptığı açıklama temelsizdir ve olayı aydınlığa kavuşturmamaktadır." dedi. 

Partinin daha önce yaptığı açıklamalarda, polislerin sahte solcu şeflerin kışkırtma ve tertiplerini fırsat bilerek halka baskı uyguladığını belirttiklerini söyleyen Aslan yetkililerin bunları açığa çıkarmasını ve halk üzerindeki baskıların son bulmasını istedi. 


Oldürülenlerden biri 


CHP'li Belediye Meclisi i CHP'li Belediye Meclisi üyesi 


KADİRLİ'DE 


2 CHP'Li ÖLDÜRÜLDÜ 


HABER MERKEZİ Kadirli'de komandoların açtığı ateş sonucu, biri Belediye Meclisi üyesi CHP'li iki kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. 
Önceki gece kahvehaneden çıkan Belediye Meclisi üyesi Mehmet Çuhadaroğlu ile CHP'li Ahmet Diryak ve İhsan Bildirici adındaki kişilere komandolar o tarafından tabancayla ateş açıldı. Olayda, Mehmet Çuhadaroğlu öldü. Ahmet Diryak ise kaldırıldığı Adana Numune Hastanesinde kurtarılamayarak öldü. Diğer yaralı Ali Diryak'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. 


ANKARA'DA 


Hacettepe: Üniversitesinin Beytepe Kampüsüne öğrenci taşıyan 6 otobüslük konvoyun önü bir grup tarafından tabancayla ateş edilerek kesildi. Bu arada kalabalık bir grupta taşlarla otobüslere saldırıya geçtiler. 

Saldırı sırasında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi 5. sınıf öğrencisi mehvide Ata göğsün- den aldığı bir kurşunla ağır yaralandı. 

3 otobüsün de büyük 
hasar gördüğü olaya, güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sonucu 4 kişi gözəltma alındı. 

Veli Saka adındaki sol görüşlü bir kişiyi öldürmekten dolayı Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılanan Mustafa İpek adındaki komando 20 yıl ağır hapse mahkum oldu. 
Aynı davada yargılanan Dursun Budak adlı komando ise delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. 


ADANA'DA 


Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul yaptığı açıklamada, "Adana' da çeşitli tarihlerde beş kişiyi öldürüp,7 kişiyi ya“ ralayan Yunus Uzun'un ifadesine göre Ali Seydi Saltan'ın İlimizde faaliyet gösteren komandoların elebaşısı olduğu anlaşıldı, Kendisini er veya geç yakalayacağız. Bu arada kendisinin kaldığı yeri söyleyene ve yakalatana 
50 bin lira ödül verecegiz" dedi. 

MERSİN'DE 

Türkiye İşçi Partisi Tarsus eski İlçe Başkanı Yaşar Dirgen'i öldürdüğü belirtilen o, larsus UGD eski yöneticilerinden 


Bingöl-Kiğı Çalıkağıl Köyü Kalkındırma 
Demeği 11. Kongresi 


yapıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Bingöl - Kiğı, Çalıkagıl Köyü Kalkındırma Derneği, Zeytinburnu'nda 11. Kongresini yaptı. 
Yeni Yönetim Kurulu çalışmalara başladı. 
Başkan İbrahim Kodaş, Başkan Vekili Ali Tetik, Sekreter Zeki Tüzün, Veznedar Aziz İmre, Muhasip Düzgün Avseren, Üye Latif Günel, Üye Zülfü Erdoğan'dan oluşan Yönetim Kurulu, üyelerin ve köy halkının kollektif çalışma ve birlik talepleri doğrultusunda çaba harcayacaklarını belirttiler... Ayrıca komşu köy dernekleri ile ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı görüşmeler ve ortak çalışmalarla daha geniş diyaloğa girilmesi önerildi ve bu konuda ilk adım olarak davet edilen Yayıkağıl Köyü Kalkındırma Derneği, Sarıyayla Köyü Kalkındırma Derneği, Karer Köyleri Kalkındırma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinin 11. Kongre Toplantısına katıldıkları ve ortak fikirler oluşturulmasında yardımcı oldukları belirtildi. 


KONGRE İLANI 


İstanbul Kadiköy Yenisahra 50. Yal 
Mah. Güzelleştirme 


ve Yaşatma Derneği. 


1- Saygı duruşu, 

2- Divan Başkanının seçilmesi, 

3- Çalışma Raporunun okunması, 

4- Yönetim Kurulunun aklanması, 

5- Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi, 

6- Kapanış, 


6.5.1979 Pazar günü Saat l10.da Yenisahra 
Mah. İnönü Cad. No: 20 
Kahvehane - Kadıköy. 
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İSTANBUL'DA 

Sanayi Mahallesinde Binali Aygün adlı bir şahıs, tabancayla vurularak öldürüldü. Ölen Binali Aygün'ün sağ eğilimli olduğu bildiriliyor. 

Hasköy Lisesinde dün 


İGD ile Partizan taraftarları arasında kavga çıktı. 
Kavgadan sonra Partizan taraftarları bir dernek ve bir kahvehaneye baskın düzenlediler. Olayla ilgili olarak iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 


Olay, Hasköy Lisesinde Partizan grubu taraf- 


tarı bir kişiye İGD'lilerin saldırısı üzerine başıadı. 
Tarafların birbirine girmesi ile büyüyen kavga polislerin müdahalesi ile önlendi. Daha sonra bir par Partizan taraftarı 

D yönetiminde bulunan Hasköy Halk Derneğinin kapısını ve. camlarını kırdı. Partizan ta- 


raftarları daha sonra ÍGD lilerin devam ettiği bir kahvehaneyi bastılar Polisin olaylar üzerine bır İGD'li ile bir Partizan taraftarını gözaltına aldığı bildirildi. 
“SKENDERUN'DA İskenderun'da Yıldr 


rım Gültepe mevkiinde bir eve patlayıcı madde 


atıldı. Patlamada, evde bulunan Dursun Ali Karagül öldü. Kardeşleri 


Aynur Karagül ve Perihan Karagül de ağır yaralandı. Yaralı iki kardeş hastanede tedavi altına alındı. 


1 Mayıs Katliamını Soruşturma 
Komisyonu çalışmalarına basladı 


DİSK Basın Yayın Dairesi Müdürü ve Tekstil Genel Başkanı Sıkıyönetimde ifade verdi 


Sahte TKP yanlısı kuruluşlar 1 Mayıs'ta bütün yurtta yığınsal gösteriler yapılmasını 


istediler 


İŞÇİ SERVİSİ 
Kontenjan Senatörü Hüsamettin Çelebi'nin istemi üzerine kurulan "1 Mayıs Katliamını Araştırma Komisyonu" dün çalışmalarına başladı. 11 üyeden oluşan komisyonun başkanlığına CHP Ankara Senatörü İbrahim Öztürk, sözcülüğe MSP Konya Senatörü A. Remzi Hatipoğlu, kâtipliğe ise G.Antep AP Senatörü Mehmet Kılınç getirildi. 
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar, Kontenjan Senatörü Hü- 


denden ö 


verdi, 


samettin Çelebi hakkında, Gü- 


naydın gazetesinde çıkan i Mayıs ve DİSK ile ilgili bir yazısından dolayı 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 

Öte yandan DİSK, bu yiya- kuj pacağını .söylediği 1 Mayıs gös- o neği, terisi için Başbakana, Bakanlara ve bazı parlamenterlere davetiye Davetiyekutlama yeri 
"Taksim Alanı" olarak gösterili- 


mektupları gönderdi. 
lerde 1 Mayıs'ı 


yor. 


1 Mayıs'ta Taksim'de gösteri 
yapılması için çağrı yaptıklarından dolayı Tekstil Sendikası Genel Başkanı Rıdvan Budak ile Vürütme Kurulu üyesi Selahat- 


vam etti. 


İstanbul'da sahte TKP yanlısı luşlar İGD, İKD, Barış Der- 
"TÜS—DER, Halk “Koop, 


Köy-Koop, 


tin Uyar'ın Sıkıyönetim Savcılığınca ifadeleri alındı. Aynı ne- i DİSK Basın Yayın Dairesi Müdürü ve DİSK'in Sesi Dergisi Yazı İşleri Müdürü Yücel Yaman da Sıkıyönetim de ifade 


Öte yandan dün İstanbul Taksim Alanı ve çevresinde bazı askeri helikopterlerin de katıldığı bir tatbikat yapıldığı izlendi. 


1 MAYIS İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMALAR 


Çeşitli kuruluşların 1 Mayıs'- la ilgili açıklamaları dün de de- 


Genel-Der, 
Der, Haber-Der, Bank-Der, Gib-Der, Çırak-Der, TRT-Der, Halkevleri, Görsel Sanatçılar Demeği ve Türkiye Jeoloji Kurumu ortak bir açıklama yaparak 1 Mayıs'ın bütün yurtta yığınsal olarak kutlanmasını istediler. 

İzmir'de ise, Tüm-Der, Tümod, Tüted, İm-Der, SGB, Sarı SGB, Dev-Gör, Genç-Gücç, 'PİM, 


bağlı 


Genç-Öncü, 
TöB—DER Karşıyaka Kimyagerler 
Hukukçular 
Sporcular Derneği, TMMOB'ye Elektrik, Kimya, 


Ege Dev-Genç, 
Şubesi, 
Çağdaş 
Amatör 


Derneği, 
Derneği, 


Ziraat 


Mühendisleri Odaları ortak bir 


lanında 


açıklama yaparak, 1 
İstanbul'da DİSK'in Taksim A- 


Mayıs'ı 


düzenlediği gösteriye 


katılacaklarını söylediler. 

DİSK 8. Bölge Temsilcisi İsmet Cantekin de dün bir açıklama yaparak, bütün Bursalıları 


1 Mayıs'ta Taksim Alanında ol- 


gahında 


Enerji- 


maya çağırdı. 

Vatan Partisi Genel Başkanı Feridun Şakar'da, Sultanahmet ve Saraçhane güzer- 


1 Mayıs'ta 


düzenlemek istedikleri 


mitinge Sıkı; ili izin vermediğini açı 

OLEYİS Si Genel Yönetim Kurulu tarafından DİSK Genel Başkanı Abdullah Baş- türk'e yıldırım telgraf çekilerek, 
1 Mayıs'ın Taksim Alanında veya 
bir başka yerde kutlanıp kutlanmamasını görüşmek üzere DİSK Genel Yönetim Kurulunun acilen olağanüstü toplantıya çağrılması istendi. 


yordu: 


yordu. 


da kalan büyükler... 


kulis. 


şeyler: 


Brejnev konuşuyor: 


Çocuklar: 


şünüyoruz. 
Büyükler: 


dan başka bir talep: 


yız! 


imkanı bulduk. 


verdiler: 


lına aynı soru takıldı: 


23 Nisan günü Başbakanlık koltuğuna oturan 
dördüncü sınıf öğrencisi Birsen Denli şöyle di- 


"Başbakan olsaydım siyasal sorunları çözerdim. Savurganlığı önlerdim. En büyük savurganlık tartışma savurganlığıdır." 

Bu sözler başta siyasiler olmak üzere o sırada Başbakanlıkta bulunanlar tarafından alkışlanı- 


Tartışma savurganlığı... 
Küçüklerin bu eleştirisini alkışlamak zorun- 


Üç gündür "büyüklerin parlamentosunda" olup bitenler, ister istemez 23 Nisan günü kurulan "çocukların parlamentosunun" olgunluğunu hatırlamamıza sebep oluyor. 

Öyle bir parlamento ki, ne kavga var, ne gürültü, Ne yalan var, ne dolan. Ne transfer var, ne 


Meclis kürsüsünden bütün dünya çocuklarına ilettikleri mesajda dile getirdikleri talepler, şimdiye kadar duymaya pek alışık olmadığımız 


— Dünyamızı renksiz ve çiceksiz kılan bütün kötülüklerin yok edilmesini arzuluyoruz. 

Onun yerine bol bol kötülük duymuşuz: 

— Mihri Belli'yi vurdular ama geberemedi! 

— Bizi çembere sıkıştırdığını sananların çemberini kafalarında parçalayacağız! 

— Savaş komitelerimiz 1 Mayıs alanında TKP'nin belgilerini haykıracaktır! 

Çocukların mesajı devam ediyor: 

— Silahlanma yarışının, savaşın ve açlığın son bulmasını istiyoruz. 


— Onların nötron bombası varsa bizim de var! 


— Irkları, renkleri ve dinleri nedeniyle bireylerin ve toplulukların horlanmadığı bir yarın dü- 


— Kürde Kürt demek bölücülüktür! 

— Buraya zenciler ve köpekler giremez! 
— Söyle bakalım Alevi misin, Sünni misin? 
Ve çocukların dünya çocuklarına mesajın- 


— Kimsenin düşünceleri nedeniyle baskı altında tutulmasını istemiyoruz. 
Büyüklerden bu talebe cevap: —Yazı işleri müdürlerinin hapis cezalarını para cezasına çeviriyoruz! 141-142'yi kaldırama- 


Tartışma savurganlığının sınırsız biçimde yapıldığı o kürsü birgün onbeş dakika için çocukların eline geçti de, küçüklerin talepleriyle, büyüklerin yapuklarını canlı olarak kıyaslama 


Çocuklardan önce konuşan büyükler bir söz — Çocuk affı çıkaracağız. 15 yaşından küçük olanları, suçları ne olursa olun affedeceğiz. 


Herhalde bizim gibi bütün izleyicilerin de ak- 


— Kim kimi affedecek? 


Sıkıyönetim oylamasından önce Korutürk Demirel'i köşke davet etti 


ANKARA (ÖZEL) 
AP'nin o Sıkıyönetim oylamasında aleyhte oy kullanacağı yolunda haberlerin basında yer almasından hemen sonra Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk dün AP Genel Başkanı Süleyman Demireli Çankaya köşküne davet etti. Cumhurbaşkanı, AP Genel Başkanının bu konudaki kararını bir kez daha gözden geçirmesini istedi. 

Demirel bir saat süren görüşmeden sonra köşkten ayrılırken gazetecilerin sorularını şöyle cevapladı: 


"Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenin sıkıyönetime olan ihtiyacı üzerinde durdular, Ülkede sıkıyönetime olan ihtiyaç kimse tarafından reddedilmiyor. Şu anda sıkıyönetim olmadan ülkenin idaresi kabil değildir. Ancak bu hükümet ( sıkıyönetimin caydırıcılık gücünü zedelemiştir. Sıkıyönetime ihtiyaç vardır. Ama bu hükümetin elinde sıkıyönetim bu meseleleri çözemez. Sayın Cumhurbaşkanına kamuoyuna söylediğimiz düşüncelerimi tekrarladım". 

Demirel bir gazetecinin, "Sayın Korutürk size sıkıyönetimin uzatılması konusunda bir ricada bulundu mu?" şeklindeki bir sorusuna ise şöyle cevap verdi: 

"Hayır, böyle bir rica söz konusu olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassastır." 


AP Genel Başkanı Süleyman. Demirel "Yeni hükümet acaba eski istifalar gibi yeni istifalarla mı gerçekleşecektir?" 
şeklindeki bir soruya da şöyle cevap verdi: 

"Henüz hükümet var ortada. Varlığı ile yoklu ğu arasında fark yok, 


ama şeklen var." 
Bir başka soru üzerine 


de AP Genel Başkanı şöyle konuştu: 

"Türkiye'nin bugünkü sıkıntısı kanun yokluğundan gelmiyor. Türkiye' nin sıkıntısı bana göre, Türkiye'nin ehliyetsiz ellere geçmesindendir. Ülkenin huzur dolu köşelerinde bugün huzur bozulmuşsa bunda halkın suçu yoktur. Devletten maaş alan birtakım kişiler asayişsizliğin kaynağı haline gelmişlerdir. Bu böyle devam etmez." 

AP Genel Başkanı bir gazetecinin "Erken seçim konusunda fikriniz netleşti mi?"' sorusuna cevap verirken de şöyle konuştu: 

"Gezilerim henüz tamamlanmış değildir. Daha sonra gruplarla, Genel İdare Kuruluyla bir istişare yapacağım ve Temsilciler Meclisini toplayacağım. Onlarla görüşeceğiz. Biz bu bunalımdan Türkiye'nin çıkması için çalışmalar koyacağız ortaya. Kendi düşüncemizi gayet net bir şekilde koyacağız." 

Demirel mazot yokluğunun tarımla uğraşanları çok zor durumda bırakacağını söyleyerek Türkiye'nin varlık içinde yokluk yaşadığını bélirtti. 

Üç milletvekilinin istifa konusunda yorum yapmayacağını söyleyen Demirel, bir soru üzerine 
1 Mayıs üzerine görüşlerini belirtirken de şöyle 


konuştu: 
"DİSK 1 Mayıs İşçi Bayramını Taksim'de 


kutlayacağım diye meydan okuyor hükümete. 
Hükümet ona yalvarıyor. 
'AmanTaksim'de kutlama başka yerde kutla' diye. 
Ucuz etin yahnisi bu kadar olur işte. Böyle hükümet böyle yapar. 

Hükümetin geçen vıl 


24 CHP'li milletvekilinin 
1 Mayıs'a katılmasına göz 
yumduğunu, böyle olunca da şimdi söz dinletemediğini söyleyen Demirel "hükümet artık söz dinletecek halde değildir" dedi. 


hükümetin bazı icraatlarına destek olmasını istediği, bu arada sıkıyönetimin uzatılması için olumlu oy kullanmalarını, vergi yasasının geçmesine yardımcı olmasını istediği öğrenildi. 

Demirel'in bu talebe 


Koza üreticisi 250 lıra beklerken 


ipek böceği kozası taban fiyatı 
185 lira olarak açıklandı 


BURSA (ÖZEL) 

İpek böceğinden koza üreten köylüler, taban fiyatın 250 lira olmasını isterken, taban fiyatın 
185 lira olarak açıklanması tepkilere neden oldu. Köylülerin tepkisin- den sonra Bursa Ticaret 


x AP Genel Başkanıyla karşıhk "Yeterli oyları Borsası Başkanı Rıza Aygörüşmesinde Cumhur- var" cevabını verdiği öğ- dın, taban fiyata karşı başkanının Demirel'den renildi. çıkarak "Bu üreticinin 


Evren:”Ulusumuz kendi kaynaklarına dayanması gerektiğini anlamıştır” 


ANKARA (ÖZEL) 
Silahlı Kuvvetler Sanayi Ürünleri Sergisi dün Ankara'da Atatürk Spor salonunda açıldı. 2 Mayıs 1979 gününe kadar açık kalacak olan sergi- nin açılışında bir konuşma yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, "Devletlerle bloklar arasında bitmeyen bir silahlanma yarışı sürüp gitmekte ve giderek artan savunma ihtiyaçları için yatırımlar 


Devrimci arkadaşımız. 


VEDAT 
ALİ ÇETİN 


da o oranda artmaktadır. 
Özgürlüğünü ve bağımsızlığını herşeyin üzerinde tutan ulusumuz geçmişte dış kaynaklara güvenmenin sonuçlarından ders çıkararak kendi kaynaklarına dayanması gerektiğini anlamıştır" dedi. 

Senato Başkanı Sırrı Atalay, Meclis Başkanı Cahit Karakaş, Başbakan Bülent Ecevit, Kuvvet Komutanları ve Devlet Bakanları, Sanayi ve Tek- 


23.4.1979 GÜNÜ Seyranbağları'nda öldürüldü. 
O, Rusya ve MHP'ye karşı mücadele eden bir 


devrimciydi. 
sağlığı dileriz. 


Yakınlarına ve arkadaşlarına baş- 


TIKP 


ÇANKAYA ILÇE BAŞKANLIĞI 


noloji. Bakanı Orhan Alp Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun, 


Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur ve Milli Birlik Komitesi üyesi Süphi Karaman, Oo parlamenterlerin katıldığı sergide yaptığı konuşmasında Evren şu görüşlere yer verdi: 

“Savunma Sanayinin milli sanayiye dayandıgı gerçeğinden hareketle milli sanayinin güçlü olması gereği önem kazanmaktadır." 

Evren, konuşmasının sonunda kamu ve özel sektörün elbirliğiyle, savunma sanayimizi güçlendirmeye çağırdı. 

Daha sonra bir konuşma yapan Başbakan Bülent Ecevit ise savunmanın gerçek bağımsızığm teminatı olduğunu belirtti. Ecevit,konuşmasında şunları söyledi: 

"Bağımsızlık ve güçlü olma bir ulusun kendi kendisine güvenmesi meselesidir. Bugünkü darbogazdan çıkmak için kendi gücümüzü harekete geçirmemiz gereken bir ortamdayız. o Sanayicililiğimiz savunmamız güçlendirecek üretime katılmalıdır." Gerçek milliyetçilik de güçlenmeyi sağlamak ve böylece bağımsızlığa katkıda bulunmaktır." 


. 20-22 derece 


alın terine yapılan haksızlıktır"' taban fiyatın 250 
lira olması lazımdı, Buna tüccar ve sanayici de şaştı'' dedi. 

Türkiye'nin koza üretiminin yüzde o 40'ını oluşturan Bursa'da ipak böceği tohum satışları devam ediyor Buiohumlar sıcaklığı olan bir odada tezgahlara yerleştirilir ve 10 gün içinde tohumlar açılarak 


“böcekler çıkar. Daha son- 


ra 4 yaş devresi denen 4 
uyku süresi geçirecek ve bu sürede dut yaprağı ile beslenecek. Bu böcekler üreticinin kilometrelerce uzaklıktan bulup getirdikleri askılara çıkarak 


8-10 gün içinde kendisini içine hapsederek koza 


haline gelecek. Üretici bunları askıdan sökecek, temizleyecek ve bekleyecek. Veya tüccara satacak. Bu sene Ticaret ve Sanayi Odasi üreticiye 
59 bin koza tohum çerçevesinin verileceğini açıklamıştı.Ayrıca Yörükle Kooperatifi de tohum çerçevesi satıyor. 
Üretici Yörükle Kooperatifinin sattığı tohum çerçerçevelerinin (o üzerinde “Tarım Bakanlığı İpek Böcekçiliği Enstitüsü tarafından kontrol edilmiştir" damgası bulunduğu halde bunlardan iyi mal çıkmadığını bildirmişti. Üreticiler normal olarak bir çerçeve tohumdan 30-35 kilo koza elde etmeleri gerekirken, bu kooperatifin tohumlarından ancak 20-25 kilo koza elde edebildiklerini açıkladılar. Ayrıca koza üretimi yapan köylere Ticaret Odasının teknik eleman göndermesini, köylüye yol göstermesini de isteyen köylüler, tüccarın istediği gibi fiyat vererek kozayı ucuza aldığını da söylediler. 


26 Nisan 1979 


-sanat “edebiyat 


Hükümetin yapamadığını tıp adamları yapıyor Spor Fizyolojisi Enstitüsü 


EE) 


Bir mim sanatçısı 


ERDİNC DİNCER: 
Bütün düşmanlıkları 


bir anda sevgiye, dostluğa dönüştürecek bir dil im”? 


Değerli tıp adamlarımız sporumuzun eksik yanlarını doldurmaya çalışıyorlar. 

İzmir Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesin- de Fizyoloji kürsüsü Profesörü Necati Akgün İle başlayan SporlaTıbbınbirleştirilme- si çalışmaları, ODTÜ Biyoloji kürsüsünün de katkılarıyla daha da gelişti. 4 Nisan 
1979 tarihinde İstanbul'da yine tıp adamlarımız tarafından "Spor Fizyolojisi Enstitüsü" kuruldu. Bu Enstitünün sporumuza olumlu katkıları olacağı inancındayız. 

Sporumuzun bu eksikliğini kavrayıp, çalışmalar yürüten uzmanların başarılarını ve İlgililerin de bu konuya eğilip, kulak vermelerini diliyoruz 


MEHMET YEŞİL 


| Erdinç Dinçer 1935'de İzmir'de doğdu. İlk mim çalışmalarına Ankara'da Theo Lesoulche ile başladı. Daha sonra beş yıl Paris'te Etienne Decroux ve Marcel Marceau ile mim çalışmaları yaptı UNESCO'da "Doğuda ve batıda mim" konulu bir televizyon filminde yurdumuzu temsil etti. Sonraki çalışmalarına Muharrem Nuri Birgi'nin denetiminde devam etti. 

Yurda dönüşünde bir pandomim okulu kurdu ve resitaller verdi. 1967-1972 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesirde mim öğretmeni ve sanatçısı olarak çalıştı Hacettepe Üniversitesi mim sanat dalını kurdu ve yönetti 74-78 yılları arasında çeşitli yabancı ülkelerde çeşitli gösteriler yaptı, birçok ödül aldı. Halen Devlet Tiyatroları mim sanatçısıdır. 


© "İnsan organizmasını tanımadan ve bilmeden çalıştırmak sağlığa zarar verebilir” 

© "Bir kişiye hangi sporun, hangi antremanın yaptırılacağını tespit etmek için sağlık kurumlarına ihtiyaç vardır” 


© "Sağlık kuruluşumuz hem hareketi hem egzersizi İ uygulayan ve hem de sonucu kontrol eden bir 


N 


Aşağıda ilk Türk mim sanatçısı Erdinç Dinçer ile yapılan ” l bir söyleşiyi sunuyoruz. J durumda olacak > 5 i Selämi Şimşek Spor Fizyolojisi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abidin K x e - Kayserilioğlu —Türk Tiyatro Tarihinde mim sanatının yeri nedir, Türkiye'deki gelişmeyi anlatır mısınız? Spor Fizyolojisi Enstitüsü tada olsa ona sağlığına ka: (o lık kuruluşlarına ihtiyaç do- loji Profesörü Necati Akgün nereye gidiyorlar, nasıl baii Tirbi ae Aa Başkanı Prof. Dr. Abidin vuşturucu egzersizler yap- o ğuyor, Bunun için sağlık ku- spor hekimliği ve sağlık ku- şarı elde ediyorlar bunları Iz- 
-Bu işi Türkiye'de 23 yıldır ben yapıyorum. Türk seyircisi ilk Kayserilioğlu, Enstitünün ya- | tırabiliriz. ruluşumuz hem hareketi ve o ruluşları konusunda çalisma- leyerek Sporumuzu bir üst lara başladı. Spor Fizyoloji- çıkarmaya çalışa- 


defa Theo Lesoulche'de modern pandomimi gördü. Bu sanatçı 


Fransa'dan Japonya'ya bir pandomim gösterini yapmak için yaya olarak gidiyordu. 1956 yılında Ankara'da parası bitmişti. Biz 


kendisine yardımcı olduk. O zamanlar Ankara'nın ilk özel tiyat rosu olarak açılan 5. Tiyatro,şimdiki yeni sahnede bir yıl kala 


rak bulduğumuz 40 kişiye pandomim kursları düzenledik. Bu 40 
kişinin içinde bende vardım. Üçüncü ayın sonunda yalnız ben 


kaldım kurslara devam eden. Herkes birer birer kursları terk etti 


Nedeni; çalışmaların hem zor ve sıkıcı olması, hem de ekonomik olarak hayatını kazandırmıyordu. Ben bu arkadaşla çalışmalarımı bir yıl sürdürdüm. Baktım ki Türkiye'de olmayan bir sahne sanatıydı. Getirirsem Türkiye'ye yeni bir sahne sanatı getirmiş olacağım. Kalıcı olabilmek amacıyla, birinci şart olarak kendimi bir mim okuluna devam etmek zorunluluğunda gördüm. O zaman Devlet Konservatuarı müzik bölümünden ayrılarak, sadece bu sanat üzerinde çalışmalara başladım. Bir okula gitmek düşüncesi, 1961 yılına kadar maddi güçlükler nedeni ile gerçekleşemedi. 1961 yılında Paris'e gittim, 1965'te yurda döndüm. Bu günlerde Devlet Tiyatrosu bünyesinde ilk Türk Devlet Mim Ti- 


yatrosunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. 


—Mim sanatının önemli şahsiyetlerinden birisiniz. Bu nokta- 


ya gelene kadar ne gibi zorluklarla karşılaştınız? 


—Türkiye'de mim sanatı çok yeni olduğu için, seyircimiz bilmediği birşeyi kabul etmiyordu kolay kolay. Kabul etmediği bir şeyi de izlemiyordu. Hal böyle olunca o zamanların parası ile bir oyun sergiliyorsam masrafım iki bin lirayı buluyordu. Karşılaştığım güçlükler, propaganda, afiş bastırma, belediye , yani kırtasiyecelik. 


—Halkımızın mim sanatına karşı ilgisini nasıl değerlendiriyor- 


sunuz? 


—Eğer seyirciyi salona getirebiliyorsak, seyircinin salondan 


memnun ayrılmaması diye bir sebep yok. Önemli olan seyircinin 


salona getirilmesidir. Bu da özel bir çaba olursa, Anadolu'da dernekler kanalıyla salon dolu oluyordu ve gelen kişiler kesinlikle 7690'nı memnun ayrılıyordu. Seyircilerimle oyundan önce konuşma yapıyor, onlara pandomimle ilgili bilgiler veriyordum ve sonuda sorulu cevaplı bir konuşma ortamı yaratılıyordu. 


Hatta aralarında pandomim yapmak isteyen varsa sahneye davet 


ediyor, ya ben bir konu veriyordum ya da kendisi bir konu seçiyordu. Kendi seyircisi önünde oynuyordu. Böylece bir kültür faaliyetine dönüşüyordu. Anadoluya yaptığım tüm turnelerde bu- 


nu aynen devam ettirdim ve ettireceğim. Çünkü o zaman Türk seyircisi bilinçli olarak pandomim sanatını seyretmeye başlıyor. 


Gerek büyük şehirlerde gerek Anadolu'da büyük bir seyirci kitle- 


si yetiştirdiğimi sanıyorum . İlerde ortaokul ve lise ayarı okullarda öğrencilere dönük açıklamalı gösteriler yapmayı tasarlıyorum. 


-Mim sanatının Türkiye halkının mücadelesinin gelişmesine katkısı nedir? 


—Halkımızın ilgisi yoktur. Çünkü Türkiye'de kabul edilmedi. 
Eğer : kabul ettirebilirsek, olacak. Önemli olan tanıtabilmek. 


Kültür hayatına mim sanatının katkısı bale, tiyatro, kukla, Karagöz ve benzeri gibi diğer sahne sanatları ile eşdeğerdedir. Eğer onların faydası oluyorsa, kuşkusuz pandomim sratınında olacaktır. 


EDON 


TDK’ da konuşan 
TALIP APAYDIN: 


“Bir kuşağın sorumluluğu ondan önceki 


kuşaklara aittir” 


MEHMET YEŞİL 


Uluslararası Çocuk Yılı nedeniyle Türk Dil Kurumunca düzenlenen çocuk yazını ve çocuk kitaplarını konu alan söyleşide konuşan Talip Apaydın özetle şunları anlattı: 


"Saygıdeğer dostlarım, Bir leşmiş Milletler teşkilatının çocuk bildirisinin yayınlanma sından bugüne kadar 20 yıl geçti. Bu yıl, hepimizin bildiği gibi Dünya Çocuk Yılı, bu nedenle Türkiyemizde çeşitli kuruluşlar, yayınevleri ve basın çocuk yılı ile ilgili çalışmalar içine girdiler. Ve bu konuda çeşitli göstermelik toplantılar yapıldı. Fakat bu toplantılarda suyun üstünde- ki bir avuç çocuğun sorunlarıyla uğraşıldı. Ve geniş çocuk kitlesinin sorunları gözardı edildi. Bu toplantılarımız ve bayramlarımız geniş çocuk kitlesine bir anlam kazandırmadı." 


Apaydın konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: 


"Dünyada 1 milyar, 850 
milyon çocuk yaşamaktadır. 
Bu çocukların çoğu geri kalmış ülkelerde yaşıyor. Bu rakama göre Türkiyemizde 18 
milyon çocuk yaşamaktadır. 
Bunlardan 1 milyon çocuk okula kayıtlı olduğu halde okulsuzluk yüzünden okula devam edememektedir. Diğer bir rakam ise, çeşitli işyerlerinde zor şartlar altında 250 
bin kaçak çocuk işçi çalıştırıl maktadır. 65 bin kimsesiz çocuk yuvalara girmek için sıra beklemektedir. 


"Çocuklar bir ulusun en değerli evlatlarıdır. Bir çocuk iyi yetiştiği zaman yalnız ailesine yararlı olmaz, topluma da yararlı olur. Çocukların yetişmesi toplumun yükümsorumluluğu ondan önceki kuşaklara aittir." 


oınıtlı toplumlarda en çok 


ezilen yaratığın çocuk oldu- 


ğunu ve çocuğun beslenmesi- 


nin, sevilmesinin, yetiştirilmesinin onları anlamakla mümkün olacağını belirten Apaydın, bugün, çocuklarımızın çoğunun okul ve kitap oku- ma olanağından yoksun olduklarını belirterek konuşmasına şöyle devam etti: "Nasıl çocuk resmi, çocuk oyunu varsa, çocuk yazını da vardır. Bunun tartışılması gereksizdir.Çocuklara geçerli doğrular verilmelidir, resimde de öyle, müzikte de öyle." 


Daha sonra televizyon reklam programlarını eleştiren Apaydın, çocukların zevklerini, düşüncelerini “etkileyici, sakıncalı yayınlar yapıldığını söyledi. 


“Örneğin sokakta çocuklar, taray taray, güzel halı, yünlü halı gibi reklamları söylüyorlar. Bunu her duyduğum. 
da bir öğretmen olarak yüreğim sızlıyor. Televizyonun reklamlardaki amacı bir tüketim toplumu yaratmaktır." 


"Emperyalizmin yoz kültürünü yayan ve çocuklarımıza köleliği aşılayan Zagor, Volkan, Tommiks, Teksas, Gordon gibi yoz dergiler yüz binlerce basılıyor ve satılıyor. 
Bu dergilerin içeriği hem ticaret yapmak hemde gençlerimizi uyutmaktır. Bağımlı bir gençlik yetiştirmektir, böylece bir taşla iki kuş vurmaktadırlar." 


Konuşmasının sonunda hükümetin kağıt politikasını eleştiren Apayın ülkemizde çocuk edebiyatının belli kişilerin eline bırakıldığını söyledi. 
Çeşitli gazetelerin ilaveleri ve Bayram gazetelerinin kağıtları ile birçok çocuk kitabı basılabileceğini belirten Apaydın "bu gazete savurganlığı kültürümüze vurulmuş bir darbedir" dedi. Hükümetin bu savurganlığı önlemediğini belirten Apaydın, hükümetin bu politikasının bir kere daha ayıpladığını açıklayarak sözlerini bitirdi. 


pisi, çalışmaları ve hedefleriyle ilgili olarak gazetemize şu açıklamayı yaptı: 


İNSAN ORGANİ ZMASINI TANIMAK GEREKLİDİR 


“İnsan organizması yapiış itibarıyla harekete yöneliktir. Bu yüzden hareket eden organizma sağlıklı, hareket etmeyen organizma daha az sağlıklıdır. Hareket etmeyen organizma, sağlığı bozulmaya yöneliktir. 

Sporun esas amacı, sağlki olabilmektir. Bu yüzden tüm dünya ülkeleri ekonomik durumları ölçüsünde spor alanları kurmuşlardır kl, toplum spora yönelsin diye... Bunun yanında sağhğa yönelik olması içinde sağlık kuruluşlarıyla koordineli çalışmaya girmişlerdir. 

İnsan organizmasını tanımadan, bilmeden çalıştırmak sağlığa zarar verebilir. İnsan organizması farklıdır. 
Kimi 50, kimi 75, kimi de 
100 kiloyu ağırlık olarak 
kaldırır. Şimdi biz 50 kilo ağırlık kaldırabilecek bir organizmaya 75 kilo, 80 kilo ağırlık verirsek bazı zararlı durumlar ortaya çıkar. 

Çeşitli spor dalları vardır. 
Kim hangi sporu yapsın, hangi organizma hangi sporu yapsın, 'çocuklör spor 'yapsın mı, hastalar spor yapabilir mi? 


Bir organizma hasta olduğunda" aman hareket ettirmeyelim, hareketsiz kalırsa iyi olur" şeklinde genelde yanlış bir anlayış ve uygulama vardir. Halbuki Insan organizmasını tanırsak bu, ortadan kalkar. Hangi egzersizin hangi organımıza etki ettiğini bilirsek çok ağır has- 


Bir kişiye hangi sporun yaptırılacağını tespit etmek için sağlık kuruluşlarına Ihtiyaç vardır. Bir-de sporun dallarına göre antrenmar. şekilleri vardır. Buna göre yaptırilan antremanlar sağlık yönünden ileri mi yoksa geri mi götürüyor, kontrol sorunu yl- ne sağlık kuruluşlarının İşidir. Yani hekimlerin. 

İşte bu nedenler dolayısıyla spor hekimliğine ve sağ- 


egzersizi uygulayan hem de sonucu kontrol eden bir durumda olacaktır. Bunlardan dolayıdır ki sağlık kuruluşları olmadan yapilan antrenmar ve egzersizler çeşitli zararlara yol açabilir. 

Bugüne kadar maalesef ülkemizde bu konuda birlikte çalışılmadığı gibi gereğide düşünülmemiş. Bunda biz hekimlerinde hataları var. 
Seneler önce İzmir'de Fizyo- 


Prof, Dr. Abidin Kayserilioğlü bir aracı tanıtırken 


si Enstitüsünü kurarak çalışmalarını devam ettirdi ve bugünde İzmir Atatürk Stadyumunda aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. ODTÜ Biyoloji bölümünde de Spor kürsüsü bulunmasına rağmen bu tür kuruluşlar çok azdır ve kesinlikle çoğaltılması gerekmektedir. 
Kuruluşumuz Dünya ölçüsündeseminerlerekatılarak, 


düzeye caktır. Şu dönem daha çok araştırma yapıyoruz. Çalışmalara başladığımızda sanirim iyi sonuçlar alacağız. 
Yalnız vurgulamak istediğim bir nokta vardır. Amaç her zaman yildiz sporcu yetiştirmek değil, geniş kitlelerin spor yapmasıdır. Tabi bunun 


yanısıra yildiz, şampiyon sporcuların yetişmesi bir çeşit omotivasyondur, teş- 


viktir. 


SPOR FİZYOLOJİSİ ENSTİTÜSÜNÜN KURULUŞUYLA 

İLGİLİ ÇALIŞMALAR 


Bütün bunlar gözönünde bulundurularak kürsümüzde bir takım çalışmalar yapıldı. İzmir'den örnek alarak Spor Fizyolojisi Enstitüsü çalışmalarını başlattık. Fakültemizde Enstitü Ile İlgili Ilk girişimleri Prof, Dr. Nuran Gökhan yaptı. Fakülte Dekanımız Güngör Ertem" inde desteğiyle; İ.D.T. Fækültesi Spor Fizyolojisi Enstitüsü yönetmeliğini çıkarttık. Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Fakültemizin her kürsüsünden 1 temsilci çağırarak ve kürsümüz (Fizyoloji) öğretim üyelerinin katılması bir genel kurul oluşturuldu. Seçim yapılarak Müdür, yönetim ve denetim kurulları oluşturuldu. Seçimler sonucu ben (Abidin Kayserilioğlu) müdür, Farmakolojiden Prof.Dr. 
Hikmet Koyuncuoğlu Müdür Yardımcısı oldu. 


(DEVAMI YARIN) 


KİTLEYE DÖNÜK YAZ OKULU ÇALIŞMALARI İLK MEYVASINI VERDİ 


Anadoluhisarı Kulübü Kız Basketbol Takımı kurdu 


qoom nl (m 


Yaz okuluna katılan kız sporcular kısa sürede basketbol tekniğini öğrenerek maç oynayacak 


düzeye geldiler 


yiz 


İSTANBUL-ÖZEL 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Müdürlüğünün her yıl düzenlediği kitleye dönük yaz okulu çalışmaları ilk meyvasını verdi ve amatör sporlara büyük önem veren Anadoluhisarı Gençlik Kulübü, Genç Kız Basketbol Takımı kurarak ileriye dönük çalışmalarına başladı. 

Anadoluhisarı Genç 
Kız Basketbol Takımının aslında yıldız takım olduğunu belirten Antrenör Sedat Arzuoğulları, "Çalışmalarımızı aralıksız sürdürebildiğimiz takdir- de bir kaç yıl sonra kızlar liginde iddialı bir duruma gelebiliriz." dedi. 

Antrenör Arzuoğulları takımıyla ilgili olarak daha sonra şunları söyledi: 

“Takımımız Bölge Müdürlüğünün geçen yıl düzenlediği kitleye dönük yaz okulu çalışmalarından kaynaklanmaktadır. 
Geçen yıl yaz okulu kız 


Türkiye 
Kupasında 


2-0 vendiler 


Engin 2, Şevki 2. 


dun 2. 


68, Südun dk, 84. 


haldeydiler. 


Fenerbahçe, Kocaelispor'u 5-1, Altay da Kırıkkalespor'u 


FENERBAHÇE: İvançeviç 2, Onur 2, Coşkun 2, Erol 2, Cem 2, Tuna 3, A.Kemal 2, önder 3, Raşit 2, 


KOCAELİSPOR: Halit 1 (Zafer 2), Gürbey 1, Veli 1, Mahir 1, Kamil 1, Kamuran 1, Orhan 2, Mehmet 1, Ceyhun 1, Baturman 1, Sa- 


GOLLER: Raşit dk. 32, Engin dk. 44, T k. 56, Onur dk. 64, Şevki dk. 


Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında, Fenerbahçe, oyuna çok kötü başladı. Adeta sahada "'uyur-gezer" 


= — Á — m m iÁ {ii m m a țįiiÃĖōõĖÁ 


basketbol takımı antrenörlüğünü yaptığım sırada derslere katılan -bu sporcularla olumlu çalışmalarımız oldu. Sporcular kısa sürede basketbol tekniğini öğrenerek maç oynayacak düzeye geldiler. Ancak yaz okulunun iki ay sonra kapanmasıyla spor çalışmaları da sona erdi. Yeniden spor yapabilmeleri için bir yıl beklemeleri gerekiyordu. İşte bu sporcuların çalışmalarını sürdürebilmeleri ve müsabakalara girebilmeleri için hepsine kulübümüzden lisans çıkardık. Ancak sezon sonuna yaklaşmamıza reğmen yıldızlar ligi henüz başlamadı. Biz gençlerden önce; yıldızlar liginin başlatılması isteğimizi ajanlığa bildirmiştik, Çünkü böylelikle bu yıl yaşları dolacak olan sporcularımızla önce yıldızlar, arkasından da gençler ligine katılmakla tecrübelerini artırmak is- 


beklemesi gerekiyordu 


aa A 


tiyorduk. Ancak ajanlık bu önerimizi dikkate almadı ve gençler ligini daha önce başlattı. Bu nedenle biz de bütün takı- 


mımızla gençler ligine katılmak zorunda kaldık. 
Böylelikle sporcularımız sezon içinde daha çok 


maç oynama şansını kay- 


İki ay sonra kapanan Yaz Okulundan sonra öğrencilerin bir sene sonraki Yaz Okulunu | 


bettiler, Bu müsabakalar madem teşvik niteliği taşıyor, o halde yıldızlar ligi daha önce başlatılmaliydi. 


Kitleye dönük Yaz Okulu çalışmaları ilk meyvesini verdi ve Anadoluhisarı Kulübü bu çalışmalara katılan sporculardan Kız Basketbol Takımı kurdu. 


Kocaelispor ise, bütün planını beraberlik üzerine kurmuş, adeta rakibinin bu zaaflarından faydalanmamak için elinden ne geldiyse onu yaptı. 

Maçın ilk yarım saati, Fenerbahçe seyircilerinin aleyhte tezahüratı altı- 


da geçti. 


13. dakikada A.Kemal'in soldan çıkardığı topu, Engin kaleye gönderdiyse de, Halit bloke etmeyi başardı. 

30. dakikada Kocaelispor çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Bu dakikada Ceyhun'un kafa şutunu, İvançeviç kale çizgisi üzerinden çr kardı. 

32. dakikada ise gol geldi. Veli'nin hatalı geri pasını yakalayan Raşit takımının ilk sayısını yaptı. 

Golden sonra toparlanan Fenerbahçe 44, dakikada Engin'in ayağından ikinci golünü attı. 

İkinci yarıda Fenerbahçe daha 


canlı idi. 


FİNALİ FENERBAHÇE-ALTAY OYNAYACAK 


56, dakikada Tuna kendi topuyla daldı, rakip defansından geçerek takımının 3. sayısını yaptı. 

64. dakikada A.Kemal'in kullandığı faul atışını iyi takip eden Tuna 4. 


golü attı. 


68. dakikada Fenerbahçe Şevki'- nin ayağından 5. golünü kazandı. 

84. dakikada konuk takım Sadun'- un kafa şutuyla şeref sayısını kazandı. Bundan sonra takımların çabası sonucu değiştirmeye yetmedi. Ve maç 5-1Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitti, 


ALTAY: Alptuğ 3, Sabahattin 3, Bilal 3, Mithat 3, Zafer 2, K.Mustafa 3,. Mustafa 3, Şeref 2, Murat 2, Akif 2, B.Mustafa 3. 

KIRIKKALESPOR: Mehmet 2, Şükrü 2, Tuncer 1, Faruk 1, Burhan 1, Mustafa 2, Mehmet 1, Yakup 1, Hamit 1, Mahmut 1, Halil 2. 
GOLLER: B.Mustafa 39, Murat 59. 
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a A E E R 


Türkiye”nin ihtiyacı Milli Birlik ... 


iBastarafı 1. Sayfada) esincen gelecek gücü- yiiren bir hükümetin bunlan sonra yapabileceği yek birşey kalmamıştır. 
ğerçek bu olduğu halde zeniden bir MC hüküme- i kurulacağı tehdidi ile yükümeti sürdürmeye çaışmak ülkemizin daha zor günlere sürüklenmesiae yol açar. Bu nedenle sayın Ecevit'in yurdumuza yapabileceği en önemï hizmet zaman geçirme- den Rusya'nın Orta Doju'yu ve ülkemizi hedef alan tertiplerine ve MHP terörüne karşı bir milli birlik hükümeti kurulması çağrısını yapmaktır. 
CHP yönetimi bu cesareti göstermelidir. 
ZORBALARI 
BESLEYEN 
İKTİDARLAR 
"Ülkemizde halkı hedef alan kanlı terörün ve ekonomik bunalımın giderek ağırlaştığı son dört yılın tecrübesinde derin dersler vardır . 
MHP'nin katıldığı MC hükümetlerinin anarşiyi önlemesi elbette beklenemezdi. Aynı şekilde Rusya'nın kışkırttığı sahte TKP'ye kucağını açan CHP yönetimindeki hükümetin de iç barışı sağlamasına imkan yoktu. 
"Bağrında (o zorbaları besleyen iktidarlar Türkiye"si zor duruma düşürdüler. Önümüzdeki meseleler büyüktür. Büyük meseleler büyük güç-İere dayanarak ve büyük siyasetler izleyerek çö- 


zülebilir. Bu durumde Türkiye halkının geniş çoğunluğunu etkileyen CHP ve AP'ye büyük sorumluluklar düşmektedir. 


"CHP Rusya'nın beşinci kolu sahte TKP kenesini sırtından atmalıdır 


"AP, Türkeş'in elini bırakmalıdır. 

"Rus sosyal-emperyalizminin yurdumuz üzerindeki tehdidine karşı uyanık davranmayan bir hükümet artık devam edemez. Yeniden böyle bir hükümetin oluşturulmasına imkan olmadığı gibi veni bir MC de ancak Türkeş'in rüyasında kurulabilir. 

"Çünkü bugün gerek: Sovyetler Birliği'ne gerekse faşist teröre karşı koyma isteği ülkemizde büyük bir güç kazanmıştir. Türkiye'nin önünde- ki hükümetleri en başta bu güçlü eğilim belirleyecektir. 

“Bugün ülkemizin ihtiyacı büyük çoğunluğun desteğini alan bağımsızlıktan ve özgürlükten yana bir milli birlik hükümetidir. 

MİLLİ GÜVENLİK 

KURULUNUN 

TESPİTİ 

"Milli Güvenlik Kurulunun Orta Doğu"'yu ve Türkiye'yi hedef alan tertip ve kışkırtmalara dikkat çekmesi yerindedir. Bu tespit bugün Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu siyasetlere ışık tutmaktadır. 

"Ancak bu gerçekten hareket eden ve geniş halk. yığınlarının desteğini alan bir sıkıyönetim terör ve cinayetlere son verebilir. Hükümet bu gerçeği berrak bir şekilde ortaya koymadığı hatta Sovyetler Birliği'ni bir tehdit kaynağı olarak görmediği için Sıkıyönetim anarşinin kaynaklarına yönelen kararlı ve sonuç alıcı adımlar atamadı. 

"Anarşi ve teröre karşı halkı seferber etmenin biricik yolu özgürlük siyasetidir. Halkın elini 


DUYURU 


Sendikamızla İşveren Akbank T.A.Ş. 
arasındaki Toplu İş Sözleşmesi müzakeresinin akamete uğraması sonucu sendika- 


mızca Akbank T.A.Ş. 


'nin Türkiye'deki tüm 


şubelerine şamil olmak üzere alınmış olan 


20 Nisan 1979 tarih ve 13 sayılı grev 
kararı tarafların anlaşmaya varması fede- 


niyle yönetim kurulumuzca 


25.4.1979 


tarih ve 14 sayılı kararıyla kaldırılmıştır. 


275 Yasa gereğince 


ilan olunur. 


AKBANK MENSUPLARI SENDİKASI (AKMEN) 
YÖNETİM KURULU 


TELEVİZYON 


.26 NİSAN PERŞEMBE 


18.35 SİNBAT'IN SERÜVENLERİ 19.00 ÇOCUK HAFTASI ÖZEL PROGRAMI 


10.30 BİRKONSER 


20.00 SÖYLEŞİ: Mümtaz Soysal ve Tevfik Çavdar bu hafta Toprak Reformu konusunda söy- 


leşecekler. 
20.30 HABERLER 
21.15 BEŞ DAKİKA: 


"Kumar" adını taşıyan 


bu bölümde kumar tutkusu ve sonuçları konu 


ediliyor. 
21.20 BOZUK PARA 


22.20 AVRUPA KUPALARINDAN ÖZETLER „ 22.40 HABER PROGRAM 


TRT 


05.00 AÇılış 

05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

07.40 Halk Müziğine Gönül Verenler 

09.20 Çocuklar İçin 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Okul Raydosu 

12.10 öğle Üzeri 

13.00 HABERLER 

13,15 Hafif Müzik 

15.01 Yaşayan Huku« 16.05 Okul Radyosu 


TRT2 


08.00 Açılış 
08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 10.00 Şarkılar 

10.30 Yaşayan Ekonomi 10.50 Türküler Geçidi 11.40 Sılaya Dönüş 

12.40 Türküler ve Oyun Havalari 

13.00 HABERLER 

13.30 Olayların İçinden 16.20 Arkası Yarın 

16,40 Halk Muziğine Gönül Verenler 

18.00 Türk Halk Müziğin- 


07.00 Açılış 

07.02 Gune Başlarken 09.03 Barok Müzik 

10.00 Trompet Soloları 10.45 Saz Eserleri 

11.00 öğleye Doğru 

12.00 HABERLER 

12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 

14.30 Caz Müziği 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi FERİT İLSEVER 


17.02 Akşama Doğru 18.01 Çocuk Bahçesi 18.16Laf Lafı Açar 19.00 HABERLER 
20.12 Hafif Müzik 
20.15 Sılaya Donüş 20.35 Saz Eserleri 21.02 Radyo Tiyatrosu 22.40 Şarkılar 

23.10 Türküler Geçidi 23.40 Şarkılar 

00.02 Gece Yarısından Sorira 

01 00 Kapanış 

01.95 -05.00 Gece Yarısı 


den Seçmeler 

18.50 Hatit Müzik 

19.00 HABERLER. 

19.45 Bağlama Takımından Türküler 

20.30 Türk Hatit Muziği 21,00 Çevre Sorunları 21.20 Şarkılar 
21.35 Türküler 
Havalari 

22.30 Türküler Geçıdi 23.00 Solistierden Şarkılar 23.30 HABERLER 

23.55 Kapanış 


ve Oyun 


16.00 Muzik Dünyasından 17.06 Sizler için 

18.00 Studyo FM 

20.30 Caz Konseri 

21.00 Buyuk Eserler 22.06 Gecenin Getirdikleri 23.00 Perşembe Konseri 24,00 Gece ve Müzik 01.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür S. AYDOĞAN BUYÜKÖZDEN 


kolunu bağlayanlar yurdumuzun hiç bir meselesini çözemezler. 

"Doğu bölgemizde halka baskı uygulamak Rus sosyal-emperyalizminin bölücülüğünü güçlendirmekten başka birşeye yaramaz. Doğu'da yaşayan halkımızı hedef alan ırkçı kışkırtmaların Türkiye'mizdeki demokratik uyanış karşısında yenilmeye mahkum olduğu daha bugünden görülmektedir. 

"Bugün esas mesele Sıkıyönetimin uzatılması ve genişletilmesi değil. 
Yukarıda açıkladığımız siyasetlerin kabul edilmesidir. 

"Partimiz (o sıkıyönetim uygulamalarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da zorbalığın kaynaklarına yöneldiği yerde destekleyecek, halkın özgürlüklerini hedef aldığı yerde eleştirecektir." č 

MARAŞ KATLİAMI 

DAVASI 

"Sıkıyönetim Komutanhğı dün Maraş katliamıyla ilgili soruşturmamn son bulduğunu açıklamıştır. Türkiye İşçi Köylü Partisi Maraş Katliamı davasına müdahil olarak katılacaktır. Partimizin iki eli Maraş halkını katleden cinayet örgütünün yakasında olacaktır. 

"Türkiye halkı suçluların hakettikleri cezaya çarptırılmalarını istiyor. 
Can güvenliğini ve başarı sağlamanın yolu da esasen budur." 


(Baştarafı 1. Sayfada) nişletilmesi yönünde oy kullanırken, AP ve MSP' liler red oyu verdiler. 

Birleşik oturumu açan Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş, konuyla ilgili Başbakanlık tezkeresini sundu. 

Daha sonra söz alan İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hükümet kararının gerekçesini açıkladı. Milli Birlik Grubu adına Fahri Özdilek'in konuşmasını AP adına Eskişehir Senatörü Ömer Ucuzal'ın ve CHP adına Aydın Milletvekili Selami Gürgüç'ün konuşmaları izledi. Daha sonra Kontenjan Grubu adına Zeyyat Baykara MHP adına Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu, MSP adına, Ankara Millet vekili Oğuzhan Asiltürk konuştular. AP'den İbrahim Topuz ve Kontenjan Grubundan Safa Reisoğlu da kişisel görüşlerini açıkladılar. 


CHP'Lİ RED OYLARI 
Bu arada bağlayıcı grup kararı alan CHP'den Diyarbakır Milletvekili İskan Azizoğlu ve Diyarbakır Senatörü Selahattin Cizrelioğlu sıkıyönetimin uzatılması ve genişletilmesi aleyhinde oy kullandılar. 
OYLAMAYA 
KATILMAYANLAR 


Oylamaya katılmayan milletvekili ve Senatörler ise şunlardı: AP'den Nurettin Ok, MSP'den Necmettin Erbakan, Temel 


...—.. 


Ecevit şimdi de bölücülüğün daha çok içerden körüklendiğini iddia etti 


HABER MERKEZİ 
Önceki gece yapılan 
CHP Ortak Grup toplantısında bir konuşma ya- 
'pan Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Türkiye'deki bölücülük çalışmalarının içeriden ve dışarıdan körüklendiğini, ama daha çok içeriden körüklendiğini iddia etti. 
Bilindiği gibi Ecevit, 


geçen hafta yapılan. 17. 


saatlik Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Türk-İş Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ise, bölücülüğün daha çok dışarıdan körüklendiğini ifade etmişti. Başbakan, "Orta Doğu'yu bölmek isteyen karşıt güçlerin oyunlarının yoğunlaştığı» 


nı" söyleyerek, bu nedenle "bölücülük akımlarının üzerinde durul- 


ması gereken bir duruma ulaştığını'' söylemişti. 

Ecevit, önceki gün grupta yaptığı konuşmada Irak ve İran'daki olayları ise, "kapitalizmin petrol sorunu nedeniyle oynadığı oyunlar" olarak niteledi ve bu hareketlerin Doğu ve Güneydoğu'da etnik gruplar arasında tehlikeli boyutlara ulaştığını" savundu. 

Bölücülük karşısında her türlü önlem için sıkıyönetimin iki ¿7 daha uzatılmasının ve vazı sinır bölgelerinin de kapsamasının Oo kararlaştırıldığını söyleyen Ecevit, “Hükümet olarak, sıkıyönetim olarak halkın tedirgin edilmemesine özen göstereceğiz" dedi. 


1 MAYIS KONUSU 


DİSK'i 1 Mayıs konusunda vazgeçirmek için çalıştıklarını, ancak buna rağmen DİSK'in katı bir tutum içine girdiğini söyleyen Ecevit, daha sonra şöyle konustu: 

"Benim 1977 seçimlerindeki Taksim'e gidi- 


16D'nin 1 Mayıs'ta İzmir'de miting 

yapacağı kesinleşti İZMİR (ÖZEL) 

Dün İzmir'in çeşitli semtlerinde dağıtılan İGD imzalı bildiriler- de ve Konak Meydanın- 


da asılan bir panoda İGD'nin 1 Mayıs'ta İz- 


mir'de gösteri yapacağı açıklandı. İGD bildirilerinde, "Biz İlerici 


Gençler de 1 Mayıs'ta işçi sınıfının öncülüğün- de İzmir'de Konak Meydanında olacağız" deniliyor. 


MERKEZ 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst GÜNTUR Dağitim: GAMEDA 


Yazı İşleri Tel:26 5? 44 


İdare Tel?26 5437 


şimi örnek gösteriyorlar, Ben yasal bir toplantıya gittim ve halkımı davet etmedim. Yalnızca gideceğim dedim. Halkı devlete karşı kışkırtmadım ve devlet gücünün teminatı altında gittim. Ordumuz bu konuda çok dikkatlidir." 


HAYRİ ÖNER'İN 
SÖZLERİ 


Grup toplantısınd konuşan CHP Adanâ Ea natörü Hayri Önt de "Doğu'daki sıkıyönetim uygulaması sürecinde hükümet demokratik davranmazsa Doğu halkı üzerinde baskı, terör uygularsa üyelikten çekilirim" dedi. 


İstifa eden üç 


(Baştarafı 1, Sayfada) 

Bir süre önce partilerinden istifa eden CHP'li üç miletvekili Eşref Cengiz,Ramazan Yıldırım ve Metin Musaoğlu iki gündür İzmir'de Diyarbakır Milletvekili Eşref Cengiz' in kardeşinin Hatay semtindeki evinde kalıyorlar. 
Yakınlarının oluşturduğu abluka içinde bulunan milletvekilleri kimseyle konuşturulmuyor. 

Önceki gün istifalarını geri almalarını sağlamak üzere gönderilen Genel İdare Kurulu Üyesi ve eski Diyarbakır Milletvekili Recai İskenderoğlu ve İzmir Senatörü Kamran 

ile üç milletvekili arasındaki görüşmeler henüz bir netice vermedi. o Gazetecilerle görüşmeyi reddeden üç milletvekili, CHP İzmir İl Başkanı Sedat Akman ve Belediye Başkanı Alyanak'ın da görüşme isteklerini reddetti. Önceki gece İzmir Valisi Necdet Çalp'ın da geç saatlerde kendileriyle görüşmek istediği ancak isteğinin kabul edilmediği söylenivor. 

Eşref Cengiz tekrar CHP'ye dönme olasılığı bulunup bulunmadığı konusundaki bir soruya verdiği cevapta, "Bu üç kişinin alacağı bir karardır. 
Birbirimizden ayrı olarak hareket edemeyiz” şeklinde konuştu. 

Öte yandan, Eşref Cengiz'in, Selçuk yakınlarında kendisini izleyen 


ettiği öne sürüldü. 

Bu arada, Bitlis MSP Milletvekili o Muhyettin Mutlu, bir gazetede kendisiyle ilgili olarak yer alan haber üzerine yaptığı açıklamada, "MSP davası benim davamdır” şeklinde konuştum. 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok 
25/3, Konak Tel? 13 10 90, 25 25 54 

ADANA BURONU: Atatürk Cad. 113 Sok. 
Sefer İş Hanı, Kat: 3 No: 16, Tel: 17 493, 


Sıkıyönetim 19 ile çıkarıldı 


Karamollaoğlu, Lütfü Göktaş, CHP'den Ahmet Hamdi Çelebi, Kontenjan grubundan Metin Toker, Hüseyin Nail Kubali. 
GÜNEŞ: 
ORTADOĞU'DAKİ 
OLAYLAR 
NEDENİYLE 
SIKIYÖNETİM GENİŞLETİLDİ 


Sıkıyönetimin uzatılması ve genişletilmesi ile ilgili Başbakanlık tezke resi üzerinde hükümet adına konuşan İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, "Ortadoğu'daki olaylar nedeniyle sıkıyönetim kapsamının genişletilmesinin sözkonusu olduğunu" açıkladı. 

İçişleri Bakanı Güneş sıkıyönetimin uygulandıgı dört aydır toplum olaylarının genellikle durduğunu Adiyaman ve Adana'da bazı kıpırdanmaların bulunduğunu savundu. Güneş, iç güvenlik kuvvetlerinin örgütlü suçlara karşı yeterince eğitilmemiş olduklarını ancak eylemcilere karşı etkinliklerinin arttığını" söyledi. 

İçişleri Bakanı Güneş, "bazı tereddütleri gidermek için Anayasa'nın 
124. maddesinde bulunan her türlü durum sapmasının sıkıyönetim içine alındığını" da sözlerine ekledi. 

ÖZDİLEK'İN 
KONUŞMASI 
TBMM Birleşik Top- 


lantısında Milli Birlik Grubunun görüşlerini açıklayan Grup Başkanı Fahri Özdilek, "Bugün- 


kü huzursuzluğun başında bölücülüğün istismar edilmesinin önlenememiş olması gelmektedir" dedi ve grubunun sıkıyönetimin uzatılması ve genişletilmesi önerisini olumlu karşıladıklarını söyledi. 

Önemli olanın kısa sürede olağan koşullara kavuşmayı sağlamak olduğuna dikkat çeken Özdilek, 12 Mart dönemindeki sıkıyönetim idaresindeki şikayetlerin tekrarlanmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi 

Bölücü akımlara meydan verilmemesi gerektiğini kaydeden Fahri Özdilek .""Ülkemiz. için en büyük mutluluk bölünmez. . bütünlüğümüzdür" dedi. Özdilek, bu konularda yuva olarak kullanılan derneklerdeki militanların faaliyetlerine son 


verilmesini istedi. 
Milli Birlik Grubu Sözcüsü, Sorumluluk- 


larını aşacak: davranışlar- da bulunan bazı kuruluşların yetkililerini" de eleştirdi. 
AP ADINA 

ÖMER UCUZAL 

Daha sonra AP adına söz alan Cumhuriyet Senatosu AP Grup Başkanı Ömer Ucuzal millet adına hükümetten soracakları hesap olduğunu belirtti ve ülkede, anarşinin ve sefaletin kol gezdğini söyledi. Anarşi konusunda daha önce AP tarafından söylenenleri tekrarlayan Ucuzal eşgüdiimü ve sıkıyönetim uy- 


gulamalarını eleştirerek şöyle dedi: 
"Hükümet daha işin 


başından samimi davran - madığını ortaya koyarak Anayasa'nın 124. maddesini kendisine göre bir uygulama sağlamak . için ince bir hesapla ve art düşünceyle ülkede cereyan eden olayları hiç nazara almadan 1402 sayılı kanunun 5. maddesinin son fıkrasına göre, karar alarak meclislerin huzuruna gelmiş sıkıyönetim idaresinin böylece elini kalunu bağlamıştır." 
Ucuzal Ecevit iktidarı yıkılmadıkça bunların bitmeyeceğini ülkenin huzura kavuşamayacağını belirttikten sonra, "Ülkeyi yakıp kavuran buhranlara seyirci kalan, üstelik vatan ve milletin son ümidi sıkıyönetimi her icraat ve tasarrufun- da olduğu gibi, sulandıran, mecrasından saptıran bu hükümetin getirdiği sıkıyönetim kararının sırf hükümete olan itimatsızlığımızdan dolayı kırmızı oy vereceğimizi üzülerek arz ile yüce heyetinize (o gruplarımız adına sunarım." 
KONTENJAN 
GRUBUNDAN 
ZEYYAD BAYKARA Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubu adına konuşan Grup Başkanı Zeyyad Baykara ülkede- ki durumu değerlendirdikten sonra bölücülüğün 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çok büyük boyutlara vardığına işaret ederek, bu tehlikenin Başbakan ve İçişleri Bakanı tarafından da dile getirildiğini söyledi. Baykara TÖB-DER'de düzenlenen De mokratik Eğitim adlı kurultayda yapılan konuşmalarıda buna örnek göstererek, bu kurultayda resmi okullarda eğitimin Türkçeden başka dillerde de yapılmasının istendiğini herkesin bildiğini söyledi. Baykara bu dernekler hakkında bir işlem yapılmamasına da işaret ederek hükümeti eleştirdi. 

i Mayıs ve DİSK'in tutumu zerindeki görüşlerini de açıklayan Baykara bunun büyük sakıncalar ortaya çıkaracağını söyledi. Baykara konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu kritik bir dönemde silah kaçakçılığı- nın ülkemiz için taşıdığı öneme işaret etti ve deniz araçları ya da TIR kamyonlarıyla yapılan silah kaçakçılığına karşı etkili önlemler alınmadığını savundu. 

Kontenjan Grubu Başkanı daha önceki sıkıyönetim gerekçesinde bölücülük maddesinin bulunmaması konusunda endişeleri olduğunu, bu endişelerini de dile getirdiklerini belirterek, sıkıyönetimin uzatma ve genişletme kararını gerçekçi bulduklarını söyledi. ve “Tehlikenin giderek art- ma yönünde gelişmesi parlamenter olarak konu nedeniyle saflarımızı sıklaştırmamızı ve birlik halinde görünmemizi kolaylaştırmaktadır. Grubumuzun değerlendirmesi bu görüş üzerine oluşacaktır" dedi. 


CHP ADINA 
SELAMİ GÜRGUÇ 


CHP Grubu adına konuşan Aydın Milletvekili Selami Gürgüç ise demokratik parlamenter sistemin bütün kurallarının .yi işlediği, siyasi: partilerin bu kurallara saygılı olduğu ülkelerde sıkıyönetimin çok az rastlanan olağanüstü bir yönetim biçimi olduğunu ve bunu da siyasi partilerin polemik yapıp siyasal çıkar sağlamayı akıllarından geçirmeyeceklerine değindi. Gürgüç sıkıyönetimin dört ay önce Kahramanmaraş Olaylarının arkasından ilan edildiğini belirterek, "Asıl önemli olan, Türkiye'nin öyle olayların çıkabileceği ortama nasıl itildiğidir. Bu ortam yıllarca Türkiye'de mezhep ayrılıkları körüklenerek, düşünce ayrılıkları düşmanlığa dönüştürülerek ve etnik çelişkiler var gibi gösterilerek ve körüklenerek olmuştur" dedi. 

Gürgüç dört aylık sıkıyönetim uygulaması süresince Anayasa kurallarını hiçe sayan bir uygulama olmadığını tam tersine temel hak ve özgürlüklere yapılan saldırı ve engellere karşı çıkıldığını, ister sağ ister sol adına hangi maske altında olursa olsun bütün terörist eylemlere karşı yansız bir tutumla devlet güçlerinin seferber edildiğini söyledi. 


MHP OLUMLU OY KULLANIYOR 


MHP adına konuşan Nevzat Kösoğlu, hükümetin kendilerinin eskiden beri savunduğu görüşlere yeni gelerek sıkıyönetimin alan ve kapsam bakımından genişletilmesini kabul ettiğini söyledi. Kösoğlu, İçişleri Bakanının emniyetin geliştirilmesiyle ilgili sözlerine değinirken de "Hükümet olarak bu kafayla gittiğiniz sürece sizin topunuzun, tüfeğinizin önleyeceği hiçbir anarşi yoktur" şeklinde konuştu. Kösoğlu , poliste işkence ve zulüm yapıldığını iddia ederek, polisi halkın polisi halinden çıkarılıp devletin polisi haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Kösoğlu bütün bunlara rağmen sıkr yönetime olumlu oy vereceklerini söyledi. 


MSP KIRMIZI OY 
VERECEK 


MSP adına konuşan Oğuzhan Asiltürk, geçen defa sıkıyönetimin uzatılmasına bir defalık kabul oyu verdiklerini hatırlatarak "Her seferinde sıkıyönetim bölgelerini 5-6 il artırarak, sıkıyönetimi bütün Türkiye'ye mi yayacaksınız? O zaman 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sıze ne gerek var?" dedi. 
Asiltürk, hükümeti Silahlı Kuvvetlerin görevlerini yeterince yapmasına, tarafsız bir tutum izlemesi- ne izin vermediğini ileri sürdü. Asiltürk bu neden le sıkıyönetime kırmızı oy vereceklerini açıkladı 

Daha sonra kişisel görüşlerini açıklamak için parlamenterlere söz verildi. Kocaeli AP milletvekili İbrahim Tılsım'dan, sonra Kontenjan grubundan Safa Reisoğlu söz aldı. 


İÇİŞLERİ BAKANI ELEŞTİRİLERİ CEVAPLANDIRIYOR 


İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş eleştirilere cevap vermek için söz aldı. Hükümet tarafından hazırlanan olağanüstü hal yasasının Mayıs ayında Meclise sevk edildiğini, önlem paketinin ise halen İçişleri (o Komisyonunda bulunduğunu belirten Güneş, 6 ilde daha Sıkıyönetimin ilan edilmesinin gerekçesini açıklarken "bölge ülkelerinde meydana gelen olaylara heveslenenler oldu. Bölücüler sadece solda değil, sağda da mevcuttu”. Bu ikisini birbirinden ayırmamak gerekir." 

Türkiyede, hükümet olarak ilk kez eylemciye, eylemci olarak yaklaştıklarını söyleyen İçişleri Bakanı "Ne taraftan geldiğine bakmadan, hangi kolunu kaldırdığına bak- 


madan, eylemcinin üzerine ilk defa yürüyoruz. İlk kez eylemci 


yakalanıyor" dedi. 
İLK KAVGA ÇIKIYOR 


Bu sırada kavga çıktı AP'li ve CHP'li parlamenterler birbirlerinin üzerlerine doğru yürüdüler. 
İçişleri Bakanı Güneş, "İlk kez eylemci yakalandı dedim, bundan rahatsız mı oluyorsunuz?" diyerek şöyle devam etti: 

"Derneklerden söz ediliyor. Çok konuştuk. 
Bugün şikayetçi olduğunuz derneklerin birçoğu, sizin zamanınızda kurul du. gelişti. 

"Sayın Demirel bugünkü terörün kaynaklarının ilk filizlendiği yıllarda bu hükümetin başbakanı idi. 
O zaman Sayın Demirel, "Yürümekle yollar aşınmaz'' diyordu. 1966'da İzmir'de Atatürk büstü kırılırken Demirel bunu "zabıta vakası’ olarak geçiştiriyordu. 'Gençlerin bir kısmı rejimi korumak için harekete geçti' 'cinayetlerin hepsi siyasi degil, bazılarını otomobil çarpmıştır' diyordu ve anarşinin kaynaklarına inemiyordu. Şimdi biz kökleri sizin iktidarınıza dayanan terör odakları- nın üzerine sizin desteğinizle gitme göreviyle karşı karşıyayız." 


İKİNCİ KAVGA VE 
YARIM SAATLİK ARA 


Bakanın konuşmasından sonra son olarak söz alan CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu daha öncede bölücülüğün Sıkıyönetimin ilan gerekçesi eklenmesini istediklerini söyledi. Feyzioğlu, "hükümetin tutumunu yersiz ve hatalı buluyoruz. Ancak olumlu oy kullanacağız. Fakat bu olumlu oy hükümete güven oyu verme anlamına gelmez" dedi. 

Feyzioğlu, daha sonra millet ve milliyetçilik konusunda fikirlerini açıkladı. 

Çeşitli dernekleri suçladı, İçişleri Bakanını hoşgörülü davrandığı içir eleştirdi. Feyzioğlu konuşmasının sonunda “milletvekili olmak için "Ben Türküm' demek lazımdır Bakan olmak için "Ben Türküm' demek lazımdır"' dedi. 

Feyzioğlu (o kürsüden inerken AP sıralarından “Sataşma var, Elçi de konuşsun" diye laf atıldı. Tam bu sırada MSP milletvekillerinden Muhi- 


yeddin Mutlu ile Abdullah Tomba arasında kavga çıktığı görüldü. 


Tomba'nın Kürtlere küfrettiği, Muhiyeddin Mutlu'nun da buna müdahale ettiği söylendi. Bunun üzerine salon karıştı. Bu karışmadan sonra başkan oturuma yarım saat ara verdi 

Kavga sırasında CHP Milletvekili Turgut Artaç ile Alpaslan Türkeş arasında tartışma çıktığı görüldü. Bu tartışma sırasında Türkeş'in korunmasını üstlenen şoförü de toplantı salonuna girdi. 
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Ancak salonda görevb Emniyet Amiri de Türkeş'in şoförünü salondan çıkarttı. Bundan sonra tartışma kuliste de devam etti. MHP Elazığ Milletvekili Tahir Şaşmaz'ın Türkeş'in şoförünü salondan çıkaran Emniyet Amirine çok ağır küfreltiği görüldü. Ancak CHP milletvekilleri duruma müdahale etti. Kavga büyümeden önlendi. 

Verilen ara sırasında basına bir açıklama yapan MSP Grup Sözcüsü Şenel Battal, Mutlu ile ‘omba arasındaki kavga hakkında bilgi verdi. Battal, Tomba'nın Feyzioğlu'nu takdir edip alkışlamasma Mutlu'nun karşı çıktığını söyledi, Mutlu, Tomba'ya (O "Feyzioğlu' nu alkışlamak sana mi düştü?" deyince, Tomba' nın “Sen ne karışıyorsun" cevabını verdiğini, bunun üzerine kavganın çıktığını söyledi. Bu acıklamadan sonra konuşan Tomba da © yaptığı açıkiamada kendisinin küfür ettiği yolundaki söylentilerin doğru olmadığını, bu olayın Battal'ın anlattığı şekilde cereyan ettiğini söyledi. 
KORİDORLARDAKİ 

KAVGA 

Yapılan oylamayla sıkıyönetimin uzatılması ve genişletilmesi kabul edildikten sonra salondan çıkarken CHP milletvekilleri (o Feyzioğlu'nun arkasından "Ali Galib'in torunu, padişah uşağı, sermayenin uşağı, ajanprovokatör" diye bağırdılar. Bu arada CHP milletvekili İsmail Akın'ın Feyzioğlu'na bir yumruk attığı görüldü. Feyzioğlu da kendisine bu suçlamaların komünistler tarafından yapıldığını söyledi. Bu bağırış ve çağırış meclis koridorları boyunca devam etti, Ve Feyzioğlu Meclisin kapısına kadar arkasında büyük bir MHP'li milletvekili kalabalığıyla yürüyerek gitti. 


CHP'DE OLAĞANÜSTÜ 
HAL 


CHP de oylama için olağanüstü hal ilan etti. 
Bu amaçla NATO Savunma Komitesi Toplantısı için ABD'de bulunan Savunma Bakanı Neşet Akmandor, Suudi Arabistan'ı resmen ziyaret etmekte olan Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, bazı temaslar için Washington'da bulunan İstanbul Senatörü Besim Üstünel ile İstanbul Milletvekili o Haluk Ülman cok acele geri çağrıldılar. 


CHP'Lİ 10 DOĞULU MİLLETVEKİLİ 


Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinden CHP'li 10 milletvekili dün yaptıkları Ortak açıklamada Demirel ile yan yana görünmemek için üçlü istifa olayından sonra meydana gelen gelişmelere bağl olarak sıkıyönetime evet demek zorunda kaldıklarını, ancak sıkıyönetim kapsamına bölücülük adı altında bir içerik kazandırılmasına temel- den karşı olduklarını söylediler. Aralarında Ahmet Türk, Halil Akgül, Ahmet Melik, Celal Doğan, Celal Paydaş, Turgut Artaç ve İhsan Bezirhanoğlu' 
nun da bulunduğu 10 
Doğulu milletvekilinin açıklamaları şöyle: 

“Sıkıyönetimin kapsamına Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin eklenmesinin gerekçesine temelde karşıyız. Ancak Demirel ile birlikte görünmemek için istemiye - rek de olsa bu sıkıyönetimi desteklemek zorun - da kaldık. Özellikle üç milletvekilinin istifasından sonra bizim de sıkıyönetime karşı red oyu kullanmamız çok farklı anlamlara gelecek ve kamuoyunda (hakkımızda kuşku yaratacaktı. Ayrıca böyle bir tutum hükümetin düşmesi de demekti. Hükümetin düşmesiyle meydana gelecek gelişmeleri ve bu arada bir üçüncü MC ihtimalini düşünmek zorundaydık. 
Bu ihtimaller Doğu ve Güneydoğu halkı üzerindeki baskı ve zulmün daha çok artması ihtimalini de beraberinde getirecekti. Bütün bu nedenlerle sık yönetimi destekledik. 

"Ancak uygulama halka ters düşerse Doğu ve Güneydoğu halkı üze. 
rinde bir devlet terörü estirilmeye çalışılırsa bu konuda kesin ve kararlı tutum alacağımız bilinmelidir." 
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nereden geliyor? 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

Ecevit'in CHP Ortak Grubunda, sıkıyönetim gerekçesini anlatan konuşmasında ise şu cümle göze çarpiyur: 
kiye'de başka bir gelişme etnik alanda. 
Bölücülük çalışmaları dışardan ve içerden körükleniyor. Ama daha çok içerden körükleniyor." (AA Bülteni) 

Ecevit, bağımsızların deklerasyonundan sonra yaptığı Türkiş Genel Kurulu açış konuşmasında, "Orta Doğu'yu bölmek isteyen karşıt güç - lerden" soz etti. Son yaptığı konuşmada ise, “karşıt güçler" deyimi yerine şöyle bir ifade kullandı: 

“Irak ve İran'daki olaylar kapitalizmin petrol sorunu nedeniyle oynadığı oyunlardır." 
(Milliyet, 25 Nisan) 

Görüldüğü gibi Ecevit, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, dış kışkırtmaların varlığını kabul etmekte, CHP grubuna gelince "'daha çok içerden yapılan kışkırtmalardan" söz etmektedir. Başbakan, bağımsız bakanlar çıkış yapınca, "karşıt güçlerin oyunları olduğu" gerçeğini benimsemekte, hava yumuşayınca da Sovyetler Birliği'nin amaçlarını unutup, "kapitalizmin petrol oyunlarını" ön plana sürmektedir. 

Ecevit'in Sovyetler'den tehlike geldiğini söylemeye bir türlü dili varmıyor. Fakat gerçekler kendini kabul ettirecektir. Aslında, bütün bunlar hükümetin Moskova'yla imzaladığı "siyasi belgenin diyetidir. Denge politikasının milli bir politika olarak benimsenmesi gerektiğini söyleyen her türlü çevreye bu gelişmeler ders olmalıdır. ' 

Doğu'daki bölücülüğün dışardan ve Rusya'dan geldiği tespiti özgürlüklerle yakından ilgilidir. İçerdeki vatandaşı suçlamak, onu hedef almak, bölücülüğün kendisidir ve Sovyetler'in amacına hizmet eder. Özgürlükler konusunda hassas olanlar, içerdeki vatandaşı birbirine karşı değil, dışarıya karşı birleştirmekten yana olmalıdırlar. Halka baskı! 
Sovyet yıkıcılığına, Talabanicisine, Apocusuna ise özgürlü Bu, Türkiye'nin çıkarlarına en aykırı politikadır. 

Tahran'da bulunan Örsan Öymen, "Aynı Senaryo" başlığı altında KGB'den, "bölgede petrol körfezine göz dikenlerden" söz ediyor. 
İşte, günümüzün meselesi budur. Türkiye, Irak ve İran'ın meselesi budur. Mesele, bu üç ülkedeki Türk, Fars, Arap, Kürt, Azeri, Türkmen bütün halkları sosyal-emperyalist bölücülüğe karşı birleştirmektir. Yoksa halkları birbirine karşı değil... 

Ecevit, TKP etkisindeki çevreleri ve aynı etkideki bazı CHP'lileri gücendirmemeye çalışıyor. Bu politikasını sürdürdükçe daha çok itibar kaybeder. Bulunduğu yere ve zamana Çe durmadan fikir değişikliği yapanlar ne sa'ya, ne de Musa'ya yaranabilirler. Ecevit, Sovyetler'in Türkiye için bir tehdit olduğunu açıkça ilan ettiği gün; birlik, barış ve özgürlük isteyen halkın takdirini kazanacaktır. 


pF ——————— 


"Dört çocuğum olsa, birini hergün 


dövsem ne yapar?” 


(Baştarafı 1, Sayfada) ni sürekli dövsem, pataklasam bu neye yol açar? 
Onun evden kaçmasına yol açar. Türkiye'de devlet böyle bir şeye yol açmamalı. Biz Türkiye'de birlik istiyoruz." 

Bazı yayın organlarının ileri sürdüğü gibi, halkın içinde bir isyan hazırlığı falan yok. 
Halk sakin. Fakat buna karşılık çeşitli grupların, DDKD, Talabani yanlılarının, Apocuların çeşitli yerlerde yürüttükleri eylemler göze çarpıyor. Talabani taraftarlarının bazı bölgelerde. eskisi kadar etkin olmamakla birlikte, yine de silah dağıttıkları para vererek adam toplamaya çalıştıkları öğreniliyor. Buna karşılık bu faaliyetler halkın içinde, özellikle de köylüler içerisinde hemen hemen hiç taraftar bulmuyor. Bazı köylüler, "onlar buraya gelsin önce biz kovalarız"' diyorlar. Her türlü hizmetten yoksun, dağ başında, en yakın ulaşım merkezine 4-5 saat yürüyerek gidilen bir köyde, halkla konuştuk. Köylüler, "içinde bulunduğumuz durumu gördünüz" dediler. 
“Buna rağmen herkes bilsin ki, Türkiye sınırlarına herhangi bir tecavüz olursa, buna en başta biz karsı koyarız." 

Bir köylü ise, "Türkiye'yi bugünkü duruma getiren ağalık, şeyhlik ve baskıdır" şeklinde konuştu. "Bunlar kalksın, biz bunu istiyoruz." 

Yedi yıl sonra bölgeyi gezerken gördüğüm şu oldu: Gerçekten bazı şehirler büyümüş. 
Fakat bunlar hiç de sıhhatli büyümenin işaretleri değil, Mesela Diyarbakır, yedi yıl öncesine göre 4-5 misli büyümüş. Fakat her türlü hizmetten mahrum, Her yan gecekondu bölgeleriyle dolu. Sokakları doldurmuş bir işsizler kitlesi hemen göze çarpıyor. Ki burası bölge- nin en gelişmiş şehri. Köyler için de değişen birşey yok. Köylülerin çoğu gene herşeyden yoksun olarak yaşıyorlar. Herkes işsizlikten şikayetçi. Hizmet bekliyor, ilgi bekliyor. 


1 Mayıs günü Diyarbakır'da bazı gruplar 
gösteri yapmaya hazırlanıyorlar. DDKD, Kurtuluş, Özgürlük Yolu gibi bazı gruplar... 
İzin de almışlar. Fakat sıkıyönetim ilanından sonra durumun ne olacağı belli değil. 

Ecevit, çok güven 
Siirt bölgesinde, senato seçimlerini AP'nin kazanabileceğini söylüyorlar. CHP, İl Merkezinde bir görevli, partisinden "iktidardaki muhalefet" diye söz ediyor. CHP'yi destekleyen yurttaşlarda hayal kırıklığı var. 


İLAN TARİFESİ 
Keina 2.4.6. sayfalar 
3 Aylık 675TL 
6 Aylık 1350 TL 
1 Yillik 2700 TL 


(Santimi) 250 tira 3.5.7. sayfalar (Santimi) 300 lira Yayın ilanı (Santimi) 100 lira 

4 ” (Yayın Sayfasında) 30 lira 
Doğum, Evlenme Ölüm{5 Snt.) 350 lira Küçük İlanlar (Kelimesi) | Sira 


kaybetmiş durumda. | 


PAN o A enzimi mi 


Küçük Kurultay'dan 


alışma Ataşeli klerin- de fe M 


rak ANKA Ajansına 26 


sonra, o dönemki MC HP'lilerin ranya Şubat 1976da verdiği hükümetinde bulunmala- ti yoğun bir , şeki de demeçte şöyle dedi: rından faydalanan MHP'- sürdürülmüştür. Stuttgart "Yurt dışında hiç bir liler, Almanya'daki faali- (Çalışma Ataşesi Celal ülkede teşkilatımız yoketlerini artırdılar. Özel. Bülbül, Stuttgart İslam tur, Yalnızca dış ülkeler- 


ikle, Almanya'daki Konsolosluk ve Çalışma Ataşeliklerinde yuvalandılar. 

MHP'nin faaliyetlerine 


Derneği'nin açılış toplantısma katılarak, MHP'yi öven bir konuşma yaptı Yine Celal Bülbül, 22 Niakşamı 


de bulunan partili üyelerin ve sempatizanlarının kendi aralarında dayanışmayı sağlamak için kurdukları dernekler bulun- 


i ] .A- san 1975 Salı paler le MHP derneği tarafından maktadır." s manya'daki MHP örgüt- apılan Milliyetçi Türk Fakat MHP'lilerin her Si kapattı. MHP'liler şçileri Gecesi'ne Konso- biri ayrı telden çalıyor 


bundan sonra faaliyetlerini Avrupa Demokrat Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu (ADÜTDF) adı altında örgütlenerek yürüttüler. 


MHP'NİN 
YUVALANDIĞI 
ALANLAR 


MHP'liler, ideolojilerini çeşitli alanlarda y ıyorlar. Konsolosluklar, Çalışma Ataşelikleri, İslam Dernekieri, Işçi Dernekleri, Kültür Ocakları, Ülkü Ocakları vs. 

Bazı camilerde MHP'- liler, hoca kılığına girerek faşizmin vaazını veriyor. Örneğin Frankfurt'- taki Fatih Camisinin hocası vaazında şunları söylüyor: "Bir komünist öldüren doğru cennete gider!" Bir çok yerde ise MHP'liler İslam derneklerine sızıyorlar. Gerçek 

üzleri ortaya çıkınca, 

işçiler MHP'lileri tuttukları gibi kapı dışarı atıor. Nitekim Mainz'deki slam derneğine sızan MHP'liler MSP'liler tarafından atıldı. 


losluğu temsilen Bilhan Murat'la beraber katıldı 

Frankfurt Essen Çalışma Ataşesi Ayfer Özcanoğlu ise MHP'lilerin bir çok saldırı olayına karışmıştı. 


YURT DIŞINDAKİ ÖRGÜTLERİNİZİ KAPATINI.. 


Köln'de yapılan 
"MHP Avrupa Küçük Kurultayı" büyük tepkilere ol açtı. Aslında yürürükteki Alman yasalarına göre, yabancı bir siyasal parting Almanya içinde aaliyette bulunması yasaktır. Türkiye Cumhuripe kanunlarına göre de, herhangi bir pesii yurt dışında faaliyet göstermesi yasaktır. Böylece konu hem Türkiye de, hem de Almanya'da hararetli tartışmalara yol açti. 

Kuzey Ren Westfalya 
EU İçişleri Bakanı, 
SPD Milletvekili Reymann'ın 31 Mart 19 
tarihinde sorduğu soruyu, 17 Mayıs 1976 tarihinde şöyle cevaplıyor- 


Osman Albayrak, "yurt dışında teşkilatımız yok" diye dursun, kendisinden 
9 gün önce MHP Almen- 
ya Teşkilatı Merkez Danışma Kurulu üyesi Jsman Nuri Kurt'un 17 Subat 1976 tarihli Hürriyət gazetesinin Almanya báskısında şu demeci yayımlanıyvor 


"Alman Anayasası ve Alman kanunlarının verdiği yetkilere dayanarak MHP'nin kuruluşu Al manya'da yapılmış ve bu isteğimiz Alman mahkemeleri tarafından kabul edilerek, tasdik edilmiştir. MHP ve Türk Oc olarak tüm Avrupa'da kuruluşunu yaptığımız örgütler (...) görevler yapmaya başlamıştır." 

MHP'nin yurt dışında örgütü var mı, yok mu tartışması sürerken, Anayasa Mahkemesinin kara rı MHP'nin suratına tokat ibi iniverdi. 30 Haziran 

976'da Anayasa Mahke mesi MHP'ye "Yurt Dişındaki Örgütlerini Ka pat” diyordu. Böylece Yurt dışında örgütü olmadığını iddia eden MHP 
28 Temmuz 1976 tarihinde bu olmayan yurt 


du: 
"Milliyetçi Hareket dışı örgütlerini resmen Berlin'de 17 Şubat Partisi (MHP) ismini taşı- kapattığını bildirdi! 
1970 tarihli bir Türk yan Türk Partisi, Federal 


Kültür Derneği bildirisin- de Runar yazılıydı: "Berlin'de ezan sesleri bir gün minarelerden afakı yırtarcasına arşa kadar yükselecek. Komünistlere, Yahudi ve dinsizlere karşı mücadele açılıp, Büyük 


Almanya'da, Partiler Yasasına göre değil, dernek ler yasasına göre, 9 Nisan 1973'de Kamu Yararına Derneklerin Düzenlenme- si Yasasının uygulaması 
ile ilgili yönetmeliğin 19 
maddesine göre yabancı 


Bundan sonra MHP, çalışmalarını çeşitli dernek tabelalarını kendine maske ederek sürdürecek- 


tir 
FAŞİST 
PROPAGANDA 


Türkiye yaratılacaktır. bir dernek olarak, Kemp- 

Avrupa çapında 100.bin ten Algau'da müracaat e- 

Türk ve Müslüman karde- derek kurulmuştur." MHP Genel Sekreteri imiz, işçiler, öğrenciler Fakat bu gerçeği in- Albayrak'ın o "MHP'nin u mücadele için teşki- kar eden çıkmadı mı? El- yurt dışında örgütleri latlanmış durumdadır- bette çıktı. MHP Genel vok" iddiasından sonra lar." Sekreteri Osman Albay- MHP dernekleri de "hiç 


Bilindigi gıbi, MHP Avrupa'da resmi ularak kapatımazaaii once me kez 


Şimdi Lokman Kundakçı başkalılığında kurulan ADUTDF 


Türk Dernekleri Federasyonu) ile b kezlerinderi o ülkenin iç faaliyetleri yurutuluyor 


der Nationalisten dars 


forb: 


bemüht, der deutschen Gewerkschaftsbund, den K 


das Fernsehen 


" 
schaften zu machen. 


"bie türkischen Kommnisten in Deutsohland sind eifrig 


zum Werkzeug ihrer eigenen unmoralischen Machen- 


nikte Merkez Frankfurt", 


ölner Rundfunk unå 


Ludwigshafen idi, (Avrupa Demokratik Ülkücü a kaydı, Dığei ülkelerin mer 


Resimde ADÜTDF'nin kuruluş toplantısı. 


tellen wollten und fuhr spüter wörtllen 


Vitayı 


Soyadı 


“mhp genel sekreteri osaan ölbayrak,partisinin yurt disinda hic bir ulkede teskilati olmadigini yalnizca cis ulkelerde bulunan par- 


tili uyelerin ve partinin sempatizanlarinin kendi aralarinda saglamak icin kurdukluni dernekleri olduğunu soyledi, atman- 


nismayi 


daya- 


Ya*dapartili uyelerinve partisinin sempatizenlarinin kurdugu dernek-Lerin,konunist istismarlarina kirsi iscilerimizi uyarma cabasi gosterdiklerini öne suren hp ganeg sekreteri,alman televizyonunda yayintanan ve türkiye'deki tethis hareketlerini anlatan programı d9- ginerek bu tur proğrümlürin kohunistlerin etkisiyle, turkiye'deki 


siLahLı cinayetleri O Listigi gorusunu suvundu,daha «İnna turkiyerti kumunistLer,âlmanyoauhki sedikalar birliaini ,koln 


MHP Genel Sekreteri Osman Albayrak'ın 26 Şubat 1976' olmadığını" belirten demecinin küpürü, Yanda ise Alb me. Bir kaç ay sonra Anayasa Mahkemesi MHP'nin vileri, daha önce yok dedikleri teşkilatlarını kapatacaklardı. 


ayrak” 


rin hareketiymis gibi yostermeye Giaynen soyle deci:*Yalıranya'deki 


rad 


MHP rgütlerini 


bir partiyle ilişkileri olmadığını" açıklamayı düstur haline getirdiler. 
Örneğin 15 Mayıs 1976' da Hollanda'nın Denhaag Şehrınde yapılan "'Komünizm ve Faşizm" konulu konferansta konuş- 


mak için Almanya'nın Köln Şehrinden gelen M.Niyazi Özdemir "Hiç 


bir parti ile ilişkisi olmadığmı, konferans vermek için Köln'den Denhaag'a davet edildiğini iddia etti. Fakat M.Niyazi Özdemir bu iddiayı bozkurt ambleminin ve duvarda asılı Türkeş'in şu sözlerinin önünde yapıordu: "Milliyetçilik ve arti , Şahsi Menfaatlerin Üstündedir!" 


Artık MHP ile ilişkiler gizli tutulmaktadır. 
MHP teşkilatı Münih Başkanı M.Kemal Yıldıray kendisini Milliyetçi Türk Başkanı olarak tanıtmaktadır 


Bir taraftan dernek faaliyetleri ad altında örgütlenme çalışmaları 


devam ederken, diğer ta raftan çeşitli gece vetop lantılarla propaganda çalışmalarına da veriliyordu. 


15 Mart 1976'da Münih'te "Çanakkale Zaferi- nin 61. yılını" kutlamak için yapılan toplantıda MHP'liler işçilerin karşısına "anti-emperyalist" olarak çıkıyordu. 13 Mayıs 1977'de Frankfurt'ta 'Birlik ve Beraberlik toplantısında, MHP'li Aksur, ER (Her çeşit malın satıldığı büyük mağazalar gümüş tabakları açık artırmaya koyuyordu. Ardından. 30 Mayıs 1977 
de Münih'te "Miliiyetçiler Gecesi", onun ardından 23 Hazirandan itibarer "Esir Milletler Haftası” vs. Böylece MHP' nin propaganda faaliyetleri birbirini izliyordu Fakat bu arada işçilerin 'Emeklilik've 'Eğitim' sorunlarına sahip çıkmaktan da geri durmuyorlardı. Özellikle MC döneminde Kültür Bakanlığı aracılığıyla “Yavrukurt" ve "Ülkücü Ali" gibi şovenist, faşist çocuk Hiiapları Almanya'da bedava dağıttırdılar. 23,5 milyon TL'ye mal olan bu 

itaplarla genç beyinleri zehirlemeye çalıştılar Devlet kasasından bedava faşist propagandaydı bu! 


SIÇRAMA YILI VE 
ADÜTDF 


1978 yılı MHP'nin Avrupa'daki örgütlenmesin- de bir sıçrama yılıdır. 
MHP derneklerinin sayısı 64'e çıkmıstır 


6 Mavıs "Türkçüler 
Bayramı'na gelen Türkeş'in geri «dönmesinin ardından 11 gün sonra MHP'li dernekleri bir arava getiren hir federasvon kuruldu. 19 Haziran 
1978 tarihinde Frankfurt” 
ta kurulan Federâsyonun 


GİRİŞ BEYANNAMESİ 


Kazası Başkanlığına 


eak 40-2-05£ 
71274 


da Anka Ajansına verdiği ve "MHP'nin yurtdışında hiçbir örgütü 


ın yok dediği teşkilata girmek için doldurulmuş bir beyanna- 


Almanya'daki örgütlerinin kapatılması kararı alacak ve MHP yöneti- 


NM AA NA 


DOĞU 
ALMANYA 


MHP örgütlerinin kapatılmasından sonra MHP'liler faaliyetlerini Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu adı altında yürütmeye başladılar. 


ADÜTDF'e bağlı diğer Avrupa ülkelerinin merkezleri. 


- kapatınca ADÜTDF kuruldu 


ismi. kısaltılmış _ adı ADÜTDF ' idi. ADUT-DF'nin başkanlığına ise LOKMAN KUNDAKÇI getirildi. (Lokman Kundakçı 1976 yılının haziran ayında Türkiye'den gelmiş ve Enver Altayl ile birlikte Stuttgart 


lanacağı 


inde 'Türk İni lardan oluşturuldu: dağı de bağime el İlan BALEPOĞLU, saldırıları ve konulu ilk konferansını Selahattin BOSNAK, Ra- N tD vermişti.) o Militan bir mazan OZ; an CoN eşet Danış MHP'li ol Kund ki , Turgut - F 

İder Andi TANGUL Necati ÖZEN, cinayeti 


nın neden e geldiği şimdiye kadar Ål- 


manya'da nasıl merak konusudur. Hatıribi MC döneminde MHP, militan kadrolarını devlet bursuyla, "Doktora" yapma bahanesiyle yurt deriyordu.ADÜTDF'nin Yönetim Kurulu ise şun- 


1000 ÖĞRENCİNİN 


DÜNDAR, Mehmet Y. 
KATİPOĞLU 


YARIN 
MHP'lilerin 


kaldığı 


ışıma gön- 


Orhan YILMAZ. Sükrü 


HAYATI TEHLIKEDE 


Şirintepe Dutluk İlkokulu Müdü- si, İsmail Altun anlatıyor: 

“Toprak kaymasının meydana veldif/i bölge, okulumuza çok yakın. 
lerhangi bir sarsıntı veya geniş çaplı lir kayma meydana gelmesi halinde okulu da etkileyebilir. 

Okulumuzda, 1021 öğrenci, 33 
öğretmen ve 3 idareci bulunuyor. 
Kayma halinde bu kadar insan için bir hayati tehlike söz konusudur. Bu © konudaki endisemi ilgili kuruluşlara 

bildirdim. nar ve İskan Bakanlığından gelen jeologlara düşüncelerimi açıkladım. Bu koi uda onların da endişeleri oldu. 

Şu anda okulun duvarında büyük bir çatlak bulunuyor. Bu çatlak birkaç yıl önce de varmış. Nedenini bilmiyorum. Görevi devraldığım idareciler de bu konuda bana bir bilgi vermediler. Çatlak toprak kayması nedeniyle mi meyd..na geldi, başka 

l bir nedenle mi onu da bilmiyorum. 
© Bu konuda ciddi endiselerim var. 
k Durumu ilgili makamlara da resmi 


i yazışmalarla bildirmeyi düşünüyorum." 

il Dutluk İlkokulu, 50'ye yakın 

f evin şgöçtüğü yamacın hemen di- 


binde. Samsun yolundan 100 metre © içerde. Güçlü bir kaymanın mey- 
' dana gelmesi halinde yıkıntıların altında ka'matehlikesiyle karşı karşıya. 
1021 öğrenci, 33 ögretmen, 3 idareci 
İ bu koşullar altında görev yapıyor, ' eğitim öğretimi sürdürmeye çalışı- 


Pr YETER 


Dutluk ilkokulunun zili uzun uzun çaldı. Yeter Toraman, 5. smıfa gidiyor. Yıkıntıların arasından düşünceli, ağır ağır yürüyordu. Canı okula gitmek istemiyordu hic. İki aydan beri böyleydi. Sabahları okula giderken bir sıkıntı bir isteksizlik çöküyordu içine. Dersleri iyi gitmiyordu. 
Elektrikler iki aydan beri kesik. Geceleri ders çalışamıyor. Akş. m okuldan döner dönmez, gün batmadan ekmek tahtasını çadırın önüne kuruyor, sırtına kalın kalın elbiseler giyiyor, soğuk demeden rüzgar demeden ortalık kararıncaya kadar güneşten yararlanmaya çalışıyordu. 

Bir hafta öncesine kadar gaz da bulunmuyordu. Babası, elinde gaz şişesi ile dolaşmadık benzinci bırakmadı. Zam gelecek diye hiç bir yerde bulunmuyordu. Gaza zam geldi, şimdi bulabiliyorlar. 

Yeter, yağmur yağmadığı zamanlar gece gaz lambasının ışığında ders hazırlamaya çalışıyor. Yağmurlu rüzgarlı havalarda gaz lambası çadırın içinde gözleri dışına fırlayan bir adam gözü gibi yanıyordu. On kişinin nefesi çadırın içindeki havayı çabucak bitiriyor, lambanın yanmasını güçleştiriyor. Lambanın şişesi kısa zamanda is içinde kalıyor, alevi görünmez oluyordu. 

Yeter Toraman okula giderken yolda bunları düşündü. Köyden ne 


hayallerle gelmişlerdi üç dört yıl önce, Yeter. okuyacaktı. Babası öyle diyordu. Anası, gibi imza yerine kağıtlara parmak basmayacaktı. Anası, en çok bu yüzden istiyordu kızının okumasını. Elinin baş parmağını mürekkebe batırıp resmi kağıtlara basmasını her hatırlayışında içindeki Yeter'i okutma tutkusu da artıyordu. 

Yeter dalgın dalgın sınıfa girdi. 
Geç kalmıştı ya sınıfın yarıdan fazlası da boştu. Göcükten sonra okula gelmeyenlerin sayısı iyice artmıştı. 

Yeter, yerine oturdu. Öğretmeni, Yeter'in yüzüne dikkatle baktı. 
Yeter, öğretmene bakmıyordu. Başı önünde düşünüyordu. Öğretmeni üstelemedi. Not defterini çıkardı. Yeter'in notlarını gözden geçirdi. Notları düşüktü. öğrencisinin daha önceki aylardaki çalışkan hali geldi gözleri- nin önüne 


YOKSULLUĞUN RESMİDİR 


Resim dersiydi. 

Öğretmen, "Haydi çocuklar, herkes kafasından istediği gibi bir resim yapsın" dedi. 

Çocuklar çizmeye koyuldu. Yeter.bir süre düşündü. Elindeki kurşun kalem kağıt üzerinde isteksiz bir biçimde oynamaya başladı. Hayal alemine daldı, gitti. 

, ..Sicim gibi bir yağmur yağıyordu. Dışarda şimşekler çakıyordu. 
Samsun yolundan vızır vızır kamyonlar, otobüsler geçiyordu. Şimşek çaktı, bir gürültü oldu. Evlere Birşey olmadı. Kümes olduğu gibi tavukların horozların üzerine çöktü. Kümeste bir bağırtı koptu. Yeter'in annesi, babası koştular, taşları kaldırdılar. Tavukların, horozların bir kısmını kurtaramadılar. Yetişinceye, taşları kaldırıncaya kadar ölmüşlerdi.. Kurtarabildikleri ise bir tuhaf duruyordu. 
Kanatlarını sırtlarında tutamıyorlardı, ayakta duramıyorlardı. "'Yumurtadan kesildi bunların hepsi, belleri ağrıdı, hiç biri yumurta yapmaz artık" dedi annesi 

Bu kadar şey kağıda sığmaz ki, dive düşündü hayalindekini kağıda 


Geceleri soğuk oluyor, 9 nüfus çadıra sığmiyoruz 
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Almanya'da örgütleri kapatıldıktan sonra MYP faaliyetlerini çeşitli adlardaki derneklerde 


gurur ve Şuüruna, 


ve fazileti, savaşa.birliğe,ka, dala a e 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acas h 


sürdürmeye başladı. İşte bu derneklerin Ibazılarınım yayınladığı bildirilerden birkaçı. 


Belediye elektiriği suyu kesti,çocuklarımız ders de çalışamıyor 


dökmekten vazgeçti. 

Tek katlı bir gecekondu çizdi. 
Evin ortasına bir leğen koydu. Legenin yanına şiltesi yırtılmış, pamuklar: dökülmüş bir yatak seriliydi. Yatağın içine yaşlı bir kadınla dört tane küçük çocuk yatıyordu. Soba yanmıyordu. Çocuklar. birbirine sarılmış halde soğukta uyuyorlardı. Babası işten hâlâ dönmemişti. Anası kanadı kırık tavuklara yem veriyordu. 

Yaşlı ninenin 'bir eli havadaydı. 
Çocukların üzerinden kayan yorganı toplamaya çalışıyordu. Çatıdaki kiremitler kırıktı. Sular damlıyordu habire. Çatıdan akan sular leğene doluyordu. Nine, leğen doldukça arada bir kalkıyor, suyunu dışarı boşaltıyordu. 

Yeter, yine bunların hepsi kağıda sığmaz ki diye düşündü. İçlerin- den bir kaçını sıldi. Şimdi çatıdan akan su leğene doluyordu. Yaşlı nine dört küçük bebeyle leğenin yanında- ki şiltesi pamuğu dökülmüş yatakta yatıyordu. Yeter resmi böyle tamamladı. 


Teneffüs zilinin çalması yaklaşıyordu. Öğretmeni yanına geldi. "Bu yaptığın nedir Yeter?" diye sordu. 
Yeter cevap verdi: "Öğretmenim bu bizim evimiz, bu bizim leğenimiz. 
Bunlar evimizin çatısından leğene akan sular. Bu eski yatakta yatanlar da kardeslerimle ninem" dedi. 


KURTULUŞ SAVAŞI GAZİSİ İBRAHİM KARBAS KONUŞUYOR 


Neden öldürüyorlar bu gençler birbirlerini? 

Geçen sene miydi neydi? Tren yolunun iki tarafında birbirlerine kurşun sıktılar. Bir mi, iki kişi mine öldü? Biz eskiden böyle; düşmana karşı dövüşürdük. Seksen yaşındayım. 

Adım İbrahim Karbas, ev numaram elli dokuz. Padişahların gününde asker oldum mu? Atatürk'ün yanısıra düşmanla harbe girdim mi? On sene düşmanla harp ettim mi? Ondan sonra da Urusla dövüştük mü? Bozulduk. 
Kaçarken Haymanayla Bala'nın arasında dövüşürken vuruldum, ellerim, parmaklarım işte bu hale geldi. Madalyada vermediler. 

Biz o kadar harp ettik, böyle halleri görmedik hiç? Biz o günleri ettik 


ama o günler bunlardan iyiydi. Eğer gözümde ameliyat olmasa, dizlerin- deki bu sızı olmasa bugün çağırsalar, bugün yine giderim harbe. O kadar da kuvvetliyim. 

Biz, bugünler için kurtardık bu vatanı. Bu hale mi gelecektik? Atatürk kalksa, İsmet Paşa kalksa vallahi kemikleri sızlar. 

Herkes can derdinde. Köylü kövünde, fakir fukara gecekondusunda rahat değil. Huzur kalmadı. Herkes birbirinden korkuyor. 


DERT BİR DEĞİL, 
ELVAN ELVAN... 


30 Mart mıydı neydi? Samsun 
yolınun kenarında bir kahveye gece boruba atmışlara. Hırsızın ibiri de o, saatlerde evin birindenbir televizyon çalmış, alı: götürürken o anda bomba patlamış. Hırsız korkudan televizyonu elinden yere bırakmış Paramparça olmuş televizyon..." 

. ..Arayıp buluyoruz, bomba atılan kahvenin sahibini de, televizyonu çalınanı da. Kahvehane Samsun yolunun hemen kenarında. Anadolu Kıraathanesi adı. Sahibinin ismi Nuri öztürk. 60, 70 yaşında. 

"Benim sağla solla ilgim yok. 
Kapım herkese açık. Ekmek kapısı. 
30 Mart gecesi idi. Gece 2,5 da gelip 
bombaladılar. Kim yaptı, niye yaptı, bilmiyorum. Yıkım altındayız, Mahallenin derdi mahalleye yetmiyormuş gibi bir de böyle şeyler geliyor başımıza. Hiç kimseden davacı değilim. Kimin günahını alıyem. Kimseyle bir alıp veremediğim yok ki. 

Mahalle sakinlerinden kırık televizyonun sahibi Fikret Oğuzhan'ın evini buluyoruz. Kendisi evde yok, karısı anlatıyor: 

"Gece evde yoktuk bir yere gitmiştik. 30 Mart akşamı idi. Kahveye bomba atmışlar büyük bir patlama olmuş. O andı. komşularbizim ev tarafından bir şangırtı duymuşlar. Bakmışlar ki bizim duvardan adamın biri atladı kaçıyor. Dışarı çıkmışlar. Bir de ne görsünler, yerde paramparça olmuş bir televizyon duruyor. Hırsız patlama sesini duyunca televizyonu korkudan elinden yere düşürmüş, kırilmiş. 

Gayri hırsızlar da anarşiden korkar oldu..." 


BİTTİ 


